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_ bütün temel özellikleriyle tanımak gerekiyor. Faşizm, yeni bir üret 


ANTİ-FAŞİST 
MÜCADELE VE DİSK 


Genel Kurul! da «faşizm» ve «faşizme karşı mücadele» 

konusu geniş boyutlarda tartışıldı. Tartışmaların vardığı 

m ortak noktalar, DİSK'in faşizme karşı politikasının temelini 
oluşturdu. Genel Kurul'da alınan «cephe» kararı, her tür faşist girişimin saf dışı edilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi 
doğrultusunda mücadeleyi öngörüyordu. DISK yönetim organlarını, 
«antifaşist, anti-emperyalist ve anti-tekel» cephede birleşebilecek tüm 
sendika, parti, dernek, meslek örgütü ve kişilerle, ikili ve çok yönlü 
ilişkileri vakit geçirmeden kurmakla, görevlendiren Genel Kurul antifaşist mücadeleye yeni boyutlar kazandıracak adımları atmış oluyordu. 
MC DÜŞTÜ, FAŞIZM 

TEHLİKESİ SÜRÜYOR 


önemli olduğu, Istanbul Universitesindeki son katliam ile 

birkez daha kanıtlandı. Faşist güçler, tek tek öğrenci, işçi 
avlamaktan insanları topluca öldürme aşamasına geçtiler. DISK Genel 
Başkanı Abdullah BAŞTURK'ün, DİSK'in 11. kuruluş yıldönümünde ifade ettiği gibi, «MC iktidardan düşmüş ama faşizm tehlikesi yok olmamıştı.» Çünkü en azından şimdilik ekonomiye hakim olan güçlerde 
bir değişmeden söz etmek, olanağı yoktu. Bu kritik günlerde ir 
m 
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pe karşı mücadelenin günümüz Türkiye'sinde ne ölçüde 


STANBUL MERE ERA OLARAK, 


ÜNİVERSİTEDEN ÇIKAN GÖRENCLRE BONBA 
ATD: 5 t0, 51 ARH YARALI VAR 


17 Mart 1978 (Milliyet) 


17 Mart 1978 (Tercüman) 


biçimi değildir. Kapitalizmin ve onun tekelci aşaması olan emperyalizmin bir yönetim biçimidir. Kapitalizm, serbest rekabet döneminde, yönetim biçimi olarak burjuva demokrasisini kullanıyordu. Kapitalizmin 
gelişmesi, burjuva demokrasisini, burjuvazinin ihtiyacına cevap veremez hale getirdi. Bâşlangıçta sömürü mekanizması için yeterli olan burjuva demokrasisi, kapitalizmin tekelci aşamasında burjuvazi için çekiciliğini yitirdi. Tekelci kapitalizm yönetim biçimi olarak, siyasi gericiliği çıkarlarına daha uygun buluyordu. Faşizm, bu dönemin ürünüdüs. 
Faşizmin belirleyici yanı, tekelci sermayenin sömürü oranını korumale 
veya artırmak uğrunda her türlü zorbalığa başvurmasıdır. Faşizmde, 
baskıya, zorbalığa, kan dökmeye dayalı bir sömürü mekanizması işletilir. Başta işçi sınıfı olmak üzere çalışanlar ezilu, demokratik örgütleri dağıtılır. Faşizm, sömürü amacı uğrunda gericiliği, ırkçılığı 
kullanır, terör uygular. Ülkeden ülkeye uygulamada biçimsel farkiıliklar görülmesine rağmen faşizmin bu özellikleri her yerde aynıdır. 
Bilim, faşizmi saydığımız nitelikleriyle tanımlar. «Faşizm, finanskapitalin en gerici, en şoven, en emperyalist ögelerinin teröre dayanan açık 
diktatörlüğüdür.» Ve emperyalizm, gücü yettiğince «emperyalizm ve 
sosyal devrim döneminin burjuva diktatörlüğü demek olan faşizmi 
dayatmaktadır. 


DAHA ÇOK KAR 
VE FAŞİZM ÖZLEMİ 


dedir. Koşulları bu yönde olgunlaştırmaya çabalar. Ancak 

koşulları belirleyen tek başına tekelci sermaye değildir. 
İşçi sınıfı ve emekçiler de faşist güçlerin geriletilmesi doğrultusunda mücadele verirler. Demokratik hakları ve özgürlükleri geliştirmek, 
emekçilerden yana köklü değişiklikleri gerçekleştirmek ve nihayet işçi sınıfı ve emekçilerin iktidarını kurmak yolunda ağırlıklarını koyarlar. Tekelci sermaye, daha çok kör uğrunda ve özellikle işçi sınıfı ve 
emekçilerin iktidara yaklaştığı dönemlerde baskıcı yönetime geçmek 
üzere atak yapmaya çabalar. Şili'deki faşist yönetim, işçi ve emekçilerin iktidarının kurulma sürecinde atak yapan faşizme bir örnektir. 
Kârın düşme eğilimi gösterdiği, sermayenin bunalım geçirdiği sıralar- 
da sermaye, faşizmi, Çıkış yolu olarak görür. Almanya'da faşizmin 
iktidarı gaspetmesi çok yüksek oranda enflasyonist gelişmelerin hemen ardında gerçekleşmişti. 


T ekelci sermaye daha çok kâr için sürekli faşizm arayışı için- 


SOSYAL DEMOKRASİNİN 
ACMAZI 


ünümüzün Türkiye'sinde uluslararası ve yerli tekellerin buiz nalıma düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Sosyal demokrat niteliği sağır basan hükümet kapitalist sistemin doğası gereği ortaya çıkan ekonomik istikrarsızlığı durgunlaştırmaya çalışıyor. 
Sistem içinde duraganlığa geçiş için emperyalizmin finans örgütü IMF, 
emekçilerin kemerlerinin sıkılmasını, kalkınma hızının yavaşlatılmasını öneriyor. IMF, kredi olanaklarını ancak bu koşullarla açabilecegini 
belirtiyor. Ekonomik koşullar, önümüzdeki dönem emekçilerin, daha 
yoğun bir baskı altına alınmak istenebileceğini gösteriyor. Tekelci sermayenin çıkarı bunu gerektiriyor. Oysa ülkemizde emekçiler, hak arama mücadelesinde belirli adımlar attılar. Baskıya boyun eğmeleri önceki dönemlere oranla daha güç sağlanabilir. Bu nedenle, sermaye kesiminin, politikasını egemen kılmak üzere faşizmi gündemine alması 
beklenebilir. Öte yandan yine günümüz Türkiye'sinde, faşizmin bütün 


evrensel niteliklerini yansıtan bir siyasal hareketin geliştirildiğini görüyoruz. Bu siyasal hareket Almanya'daki benzeri gibi ırkçılığa dayalı 
milliyetçiliği savunuyor. İspanya'daki benzeri gibi sokak törörü yaratiyor ve İtalya'da Mussolini'nin «Roma Yürüyüşü» gibi «Büyük Yürüyüş»e geçeceğini açıklıyor. «Davadan dönemi vurun» diyor. Emekçi 
kitlelerden yanaymışcasına sol ağzı kullanıyor. Ardından liderinin ağzindan, «siyasette, günlük yalpalamaların, çizgiden sapmaların değil, 
hedefe varmanın önemli olduğunu» kadrolarına açıklıyor. Bir yandan 
suret-i haktan görünmek için kamulaştırmaları öneriyor, işçiyi fabrikaya ortak edeceğini haykırıyor. Sonra hükümetin ABD'ye karşı yaptığı her çıkış ardından, haşhaş sorununda ve son Türk-Yunan görüşmeleri sırasında olduğu gibi, amerikancılığını açıkça dile getirmekten 
çekinmiyor. Tekelci sermayenin ekonomik açmazı ile birlikte gelişen 
vurucu siyasal örgütlenmesi ve bu vurucu gücün yer yer askeri malzemeleri kullanması, faşizme karşı mücadelenin güncel önemini ortaya çıkarıyor. Olaylar DİSK 6. Genel Kurulu'nun anti-faşist mücadele 
konusunda aldığı kararın isabetini kanıtlıyor. Faşizmi geriletmek mü- 
"cadelesine katılabilecek güçlerin bireraya gelmesini ivedi bir sorun olarak vurguluyor. Böyle bir ortamda DİSK'in anti-faşist mücadelede gecikmeli davranmasını, tereddüte düşmesini kimse beklememelidir. Tarih 
göstermiştir -ki faşizm, bütün emekçi halkların, düşmanıdır. Ama faşizm 
ve faşist güçler daima sınıf sendikalarını öncelikle ele almışlardır. 
Baş hedef olarak seçmişlerdir. Sınıf sendikacılığını ilke edinen DİSK 
faşizme karşı mücadeleyi “kesinlikle erteleyemez. Faşizme karşı mücadelede DİSK'ten bugünkü çizgisinin gerisinde kalmasını istemek, özünde, DİSK'in izlediği sınıf sendikacılığı politikasına karşı olmak anlamına gelecektir. 


FAŞİSTLERİN İŞÇİ SINIFI 
SEMPATİSİ KOCA YALANDIR! 


niteliği ile çelişmez. Aksine sınıf sendikal örgütü olması, 

DİSK'e bu görevi öncelikle yükler. Faşizmin sınıf sendikacılığına darbeler indirme girişimlerinin birçok örneği yaşanmıştır. Almanya'da Hitler 1 Mayıs'ta «emeği şerefli sayın ve işçiye saygı duyun» 
derken, ertesi günü, 2 Mayıs'ta tüm sendikaları Gestapo'ya bastırtmışts. Tekel kârlarını % 433 artıran, pahalılığı kısa sürede ©, 25 yükselten Hitler faşizmi, işçi ücretlerini eskisinden aşağı düşürmüştü. 


Mis mücadelede DİSK'in etkin görev alması örgütsel 


Türkiye işçi sınıfı ve DİSK, 12 Mart faşist döneminde benzer uygulamalarla karşılaşmıştı. 12 Mart'ın yıldönümü demecinde DİSK Genel 
Başkanı Abdullah BAŞTURK, gerçek ücretlerin 1971'de % 95'e, 1972'de 
% 93'e düştüğüne işaret ediyor, o zamanki iktidarın grevleri ertelediğine dikkati çekiyordu. BAŞTURK, demecinde, 1971'de Türkiye'de 87 
grev yapılmışken bu sayının 1972'de 25'e indiğini ifade ediyor lokavtların ise aynı yıllar 2'den 82'ye çıktığını hatırlatıyordu. 


İŞÇİ SINIFININ VE 
EMEKÇİ SINIFLARIN KURTULUŞU 


ISK; faşizme karşı mücadeleyi, öncelikle temsil ettiği st- 

D- ekonomik ve demokratik çıkarlarını savunmak geredinden dolayı ilke edinmiştir. Bununla birlikte DISK işçi 

sınıfının kurtuluşunun öbür emekçi kitlelerin kurtuluşuyla birlikte olacağı inancıyla da tüm emekçileri ezmeyi amaçlayan faşizmin karşısına 
dikilmiştir ve dikilecektir. 


DİSK'in anti-faşist mücadelede aktif tavır alması, sendikal örgüt niteliğine ters düşen boyutlara ulaşmamıştır ve ulaşmayacaktır. DISK, 


Grev mi, ihtilal 
Kisi 


21 Mart 1978 (Sonhavadis) 


21 Mart 1978 (Cumhuriyet) 


Abdullah 
“Baştürk: 
“DİSK'in 

direnişi 

yasaldır, 
oaskı ve 
tehditten 
vazgeçilsin,, 


22 Mart 1978 (Cumhuriyet) 


en tutarlı anti-faşist mücadelenin, işçi sınıfının siyasal örgütünün seferber ettiği ve yönlendirdiği işçi ve emekçi kitlelerle, tüm anti-faşist güçler tarafından başarıya ulaştırılabileceğinin bilincindedir. 


Faşizme karşı mücadele, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkın, tüm emekten yana, demokrat güçlerin görevidir. Ve bu mücadele, 
tümüyle sınıf temeline dayalı olarak yürütülürse başarıya ulaşabilir. 
Toplumun tüm anti-faşist güçlerinin, işçi sınıfı çevresinde kenetlenmesi, emperyalist güçlere ve tekellere karşı etkin kavga vermesi yoluyla faşizm ve faşist güçler yenilgiye ugratilabilir. İyi niyetle, faşizme karşı olduğunu söylemek de bir şey ifade etmez. Faşizm iyi niyetle 
değil adım adım verilmesi gereken mücadele ile yok edilebilir. Faşizme 
karşı mücadelenin ikinci bir yolu yoktur. 


SINIF MÜCADELELERİ TARİHİ 
VE ÖĞRETTİKLERİ 


arası siyasal boyutlarını da, gözönüne alır. Dünya sosyalist sisteminin, kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketinin ve 
ulusal kurtuluş savaşlarının, anti-faşist mücadelenin müttefiki olduğunu 
bilir. Uluslararası düzeydeki ilişkilerini bu çevçevede değerlendirir. 


S ınıf temelinde verilen anti-faşist mücadelenin, uluslar- 


Sınıf mücadeleleri tarihi, faşizme karşı mücadele tarafsız kalınamayacağının örnekleriyle doludur. Faşizm tarafsızlık politikasını tanımamakta ve ilk fırsatta tarafsızlara da saldırmaktadır. Almanya'da ordudaki faşistlerle uzlaşan sosyal demokratlar bu gerçeği yaşamışlardır. 
İspanya'da ve dünyanın başka yerlerindeki faşist saldırıları izlemekle 
yetinen sosyal demokrat Danimarka, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda, 

hükümetleri, tarafsızlığın işe yaramadığını, İkinci Dünya Savaşında faşistlerin kendilerine de saldırmalarıyla anlamışlardır. 


Türkiye'nin bütün bu örneklere aykırı gelişmeler gösterebileceğini ummak, ancak faşizmin ekmeğine yağ sürecek bir safdillik olacaktır. Bu 
mücadelede tarafsız kalmak, tarafsız kalanlara da yarar sağlamayacaktır. DİSK, anti-faşist mücadelede üzerine düşeni yapmaya ve tarafsızlık görünümü ardında faşizme karşı tavır almayanları uyarmaya devam edecektir. 
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FAŞİZM, İŞÇİ SINIFININ 
ŞANLI DİRENİŞLERİ İLE 


YUVALARINDA BOĞULUR 


“FAŞİZME İHTAR” eylemiyle ilgili gelişmeleri izleyen ve değerlendiren DİSK Yürütme 
Kurulu adına Genel Buskan Abdullah BAŞ- 
TÜRK'ün açıklaması tam metin şöyledir : 


“20 Mart 1978 günü saat 08.00'den 10.00'a kadar «FA- 
ŞİZME İHTAR» eylemi işçi sınıfının disiplini içinde 
başarı ile uygulanmış ve demökrasimize yeni boyutlar 
kazandırmıştır. 


DİSK'in «FAŞİZME İHTAR» eylemi Anayasanın tanıdığı hakka dayanılarak DİSK Yürütme Kurulunca kararlaştırılmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Zamanın darlığına rağmen, eylemin uygulanmasında 
önemli bir aksama olmamış ve DİSK'in direktifine harfiyen uyulmuştur. İşçi sınıfının bu kararlı ve onurlu 
eylemi; memurlar, öğretmenler, gençler, hukukçular, 
teknik elemanlar ve demokrasiden yana olanlarca desteklenmiştir. Böylesi insancıl ve bir o kadar da bilimsel olan bu demokratik tepkimiz, demokrasiden yana 
olduğunu söyleyen kurum ve kişilerce en azından saygıyla karşılanmalıdır. 


Faşizmin, güçlendiği ve giderek iktidar olduğu ülkelerde, hangi yollarla ve kimleri kullanarak başarıya ulaştığı artık herkes tarafından bilinmektedir. 


FAŞİZME KARŞI MÜCADELEDE 
BİLİMSEL DAVRANIYORUZ... 


Olaylara gerçekçi açıdan bakan işçi sınıfımız, faşizm 
tehlikesine de bilimsel olarak bakmakta ve faşizme 
karşı mücadelesini buna göre vermektedir. 


Biz DİSK yöneticileri olarak «Faşizme İhtar» eylemine 
karar verirken ve uygularken sorumluluğumuzun bilinci içinde davrandık. Bu nedenle ne işçi sınıfımız ne 
DİSK ve ne de onun yöneticileri kimseden bugüne kadar koruyuculuk beklemedi, bundan böyle de beklemeyecektir, 


DİSK yöneticileri demokrasi mücadelesini verirken anti - 
demokratik uygulamaları da göze alarak vermektedir, 
İşçi sınıfının ve emekçi halkımızın çıkarları açısından 
olaylara bakan DİSK, herhangi bir diyet bekleyerek démokrasi mücadelesi vermez. 


DİSK, demokratik hak ve özgürlükler konusunda işçi 


DİSK Genel Başkanı Baştürk 


sınıfımıza ve emekçi halkımıza söz vermişlerden, bu 
sözlerinde durmalarını ısrarla bekleyecektir. Bu bakim- 
dan atılacak adımlar dikkatle izlenecektir. 


EYLEMİN KAYNAĞI 
ANAYASA VE «DOĞA 
YASASI»DIR 


Demokraside góriislerini bir baskasina zorla kabul ettirme ilkesi yoktur, Hele öldürerek hiç yoktur. 
Faşizme ihtar eylemimizin dayanağı, Anayasa'dır, Anayasa'mızın başlangıç ilkesidir, faşizme karşı «uyanık 
bekçiliğimizin» yüklediği vazgeçilmez bir görevin yerine getirilmesidir, İnsan Hakları Evrensel Bildirisidir, 
insanlarımızın can güvenliğini sağlamayı tüm yasaların üstünde kabul eden «doğa yasasıdır». 
Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesini istiyoruz. Eylemimiz bunu sağlamak içindir. Hukuka aykırı ise bunun sonuçlarına katlanacağız. Yeter ki çocuklarımız öldürülmesin. Yeter ki Anayasamız çiğnenmesin, yeter ki 
faşizm kanlı diktasını kuramasm. 


İŞÇİLERİN TEPKİ 
BİÇİMİ VE TUZAK 


Sayın Başbakan öğrencilerin tepki gösterme biçimlerini 
beğeniyor. İşçilerin «aktif direniş» saydığı iki saatlik 
iş bırakmalarını beğenmiyor. Elbette işçilerin tepki 
gösterme biçimleri öğrencilerinkine benzemez. Biz tepkilerimizi en azından işyerimizde böyle gösterebiliriz. 
Üstelik bu eylem biçimimiz en pasif olanıdır. Sayın Başbakanın bunu aktif direniş biçimi sayması yanlıştır. Faşizme karşı dünya işçilerinin nasıl direndiklerini bilmemeye imkân yoktur. Faşizm, işçi sınıfının şanlı direnişleri ile yuvalarından sökülebilmektedir. «Biz sağa da 
sola da karşıyız» diyerek faşizmi önlemek mümkün değildir. 

Asıl tuzak budur. Bu tuzağa düşmemek gerekir. 
DİSK'in «Faşizme İhtar» için yaptığı güç ve eylem birliği çağrısı bütün ilerici, devrimci, yurtsever ve demokrat kişi ve kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve alkışlanmıştır. , 


Bu duyarlılığı gösteren kişi ve demokratik kuruluşlara 
karşı uygulanacak baskı yöntemleri, bugüne kadar bu 
yola başvuranlara yarar sağlamamıştır, 

Bu demokratik ve görkemli «Faşizme İhtar» eylemine 
katılanları, DİSK olarak kutluyoruz ve saygıyla selamliyoruz.” 


ELMA YASAMUEI Kim 
LEN MIPANII OO 
IRA 
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Faşist saldırılara karşı ilk kez 
işçi sınıfı şalterleri indirip 
iş bırakarak cevap verdi... 


DEMOKRASI 
ŞAMPİYONLARININ 
MASKESİ DÜŞTÜ 


İşçi smıfımız, meydanlarda demokrasi nutukları atan 
ve demokrasinin sözde şampiyonluğunu hiç kimseye bırakmayan kapitalistlerimizin ne denli 
demokrasi yanlısı olduğunu yine 
bir kez daha çok açık biçimde 
20 Mart'ta öğrenmiştir. İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, insanlar sokaklarda suçsuz ve sa- 


Faşistlerin bombalı 
saldırısı okuldan çıkan 
öğrencilere yönelince 
6 öğrenci öldü. Yanda 
öğrencilerin kanlarını 
gösteren resim altta 
ise bu saldırıda ölen 
A. Turan ÖREN, 
Baki EKİZ, 

Hamit AKIL, 
Abdullah ŞİMŞEK ve 
Hatice ÖZEN 


DİSK emperyalizme, 
faşizme, sömürüye 
karşı mücadelede kale 


olmaya devam edecektir. 


AAA A a e e 


vunmasızken öldürülünce sesini 
çıkarmıyor, ama faşist saldırılara gerçek anlamda karşı çıkıldığında demokrasiyi savunan bu gi 


rişimlere bütün güçleriyle karşı 
çıkıyorlar. Faşizm, kitlesel biçim 
de lanetlendiğinde: faşizme karşı 
kitlesel bir direnme gerçekleştirildiğinde, bunun hükümetin 
problemini arttıracağından sözedebiliyorlar. o İşverenler sık sık 
kendi kârları ve çıkarları gerekince fabrika kapatma ve üretim 
durdurma yoluna başvurduklarinda ve işçileri çok «insansever» (1) biçimde kapı dışarı ettiklerinde demeç vermek akıllarına gelmeyenler, işçiler faşist 
katliamı protesto etmek için iki 
saat iş bıraktığında, ekonominin ne kadar da «daracık» bogazlardan geçtiğini hatırlatmak- 
ta geç kalmıyorlar. 


«İnsanseyer» ve «sağduyulu» ve 
de «anlayışlı» olma çağrısı yapanlar, işlerine gelmeyince işten 
atma tehditleriyle, çok savunur 
gözüktükleri demokrasiyi ve onun gereklerini unutuveriyorlar. 


Bu tavırları onların demokrasiye 
inanmadıklarını ve başları sikişınca faşizme sarılacaklarını göstermektedir. 


«FAŞİZME İHTAR» 
DİRENİŞİ 
GEÇİCİ BİR OLAY 
DEĞİLDİR 


Son günlerde faşist 
saldırılar artarak büyüyor, tabancalı, bombalı saldılara, makinalı tüfekli taramalara kadar 
uzanıyor. Kişilerin öldürülmesinden katliamlara geçiliyor. 
Artık hedef gözetmede «ince eleyip sık dokunulmuyor». Tüm demokratlara, ilericilere ve devrim 
cilere kan kusturulamak isteniyor. Özellikle toplumun dinamik 
kesimlerinde faşistler, yılgınlık 
yaratmak istiyorlar. Yarattıkları 
kargaşa ortamında güçlü devlet», «güçlü iktidar» sloganlarının ses bulmasını sağlamak 
istiyorlar. Saldırılarını gittikçe 
artan ölçüde işçi sınıfına kaydirirken, işçileri ideolojik plân- 
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da da saptırarak kendi yanlarına çekmek istiyorlar.. 


İşçi sırifı faşist saldırılara karşı koymak zorundadır. İşçiler 
faşist saldırıları esas olarak iki 
nedenden ötürü lanetler ve karşı çıkar. Birincisi, bu saldırılar, 
«insanlık dışıdır, savunmasız 
insanlar üzerine kana susamiscasına ateş açılmasıdır; ikincisi, ve çok daha önemlisi ise, faşist hareketin gerçek hedefinin 
işçi sınıfının bizzat kendisi olmasıdır. Çünkü işçi sınıfımızın 
uluslararası deneylerden de bildiği gibi, faşist hareket geliştikçe hedefi öğrencilerden, işçilere 
doğru kayar ve sonunda işçi sınıfına vurur, onun bütün siyasal 
ve sendikal örgütlerini dağıtır, 
işçileri bir köle düzeni altında 
çalıştırmaya devam eder. İşçileri siyasi hayatın dışına attığı 
gibi, aralarındaki birlik, dayanışma ve mücadele ruhunu da 
darmadağın eder. Bir yandan aşırı çalışmaya zorladığı işçilere 
«ulusal çıkar» adına çok düşük 
ücret öder. İşçilerin hiç bir ekonomik çıkarlarını tanımaz, bir 
yandan da işçi sınıfının bilimi- 
nin yayılmasını engeller; faşist, 
şoven-milliyetçi, ırkçı düşünceleri zorla kabul ettirmek ister. 
İşte ülkemizde de faşist hareketin gelişmesi karşısında eğer 
gerekli direnme gösterilemezse, 
faşist hareketin varacağı nokta 
budur. 

Sonunda Türkiye işçi sınıfı bir 
azınlıkça esir alınmış olacaktır. 
Bunun bilincinde olan işçi sınıfı. 
mız, yalnız faşist (katliamlara 
değil, aynı zamanda kendisine 
yönelmiş tüm faşist harekete kar 
şıdır, ona karşı direnmek zorundadır. Bu yüzden 20 Mart «faşizme ihtar» eylemi, geçici bir olay olamaz. Süregelen faşist cinayetlerin doruğa vardığı bir anda yoğunlaşan tepki ile bir tek 
olayın kmanmasi için değil, tüm 
faşist saldırıların son bulması 
ve faşist yuvaların dağıtılması 
amacını içeren mücadelenin bir 
parçasıdır. 
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- DİSKİN SESİ 


Bütün sendikaları ve örgütleri 


16 Mart günü 
Üniversiteden 
çıkan öğrenciler 
üzerine polisin 
gözü önünde 
işaretli yerde 
bomba atıldı. 
DİSK üyesi 
bilinçli Işçi SINIFI 
işçiler de © 
pu lay ve O 
fasist saldırıları KURSAKLARINDA 

protesto BIRAKACAKTIR 
etmek için 

iş bıraktılar. "Faşist ve gerici güçle- 

© — Resimde polen o Bl seyrin 

iş bırakma a a 

duyurusu yapan sever genç ve aydınlar iş- 

DİSK'in Sesi nak sen li 

gazetesi. .. uğruyor, kurşunlanıyor, top- 


lu katliamla yok edilmek 
isteniyor, Dün Istanbul 
Üniversitesinde girişilen toplu katliam faşist 
saldırganlıkların nere- 
ye kadar götürülebileceğinin en son kanıtıdır.12 Mart faşiz— 


DİSK 
AJANSI 
ÖZEL 


göreve çağırıyoruz 


FAŞİST 


SALDIRILARA 
KARŞI İŞİ 


VARDİYALARDA 
10.00'na KADAR 
ŞARTELLER İNECEK, 
ÜRETİM DURACAK 


mini sürdürmek isteyenler 
ve | Mayıs katllamim düzenleyenler yine sahnededir. 


"İşçi sınıfının ve tüm 
emekçilerin bu olaylara seyiroi kalmayacağını bir kez 
daba dile getirirken faşist 
saldırıları nefretle kınadığımızı, provokasyonlara ve tertiplere karşı uyanık olun — 
masının gerekliliğini belirtir,tüm ilerici, devrimci ve 
yurtsever güçleri oemper— 
yalizme ve faşizme . karşı 
mücadelede güç birliğine ça 
ğırırız, 


«FAŞİZME IHTAR» 
EYLEMİ NASIL 
BAŞLADI 


IMC iktidarları döneminde, devlet kademelerine devlet 
kurumlarına, kamu iktisadi tetebbüslerine kadar etki ve yönetimlerindeki her yere, sağlık 
müesseselerine varıncaya kadar 
her yere yerleştirilen faşist güçler, saldırganlıklarını alabildiğine 
arttırdılar. İşçilere de saldırılarını yönelten faşist hareket, Ögrenci gençlik üzerine özellikle 
“yoğun saldırı düzenlemekten geri kalmadı. 

İşte 16 Mart 1978 günü, İstanbul 
Universitesi'nde bu paralelde bir 
olay yaşandı. MC iktidarları döneminde İstanbul Universitesi'ni 
işgal eden faşistler, «demokratikleşen» ortamda ilerici ve devrimci öğrencilerin okula gelme- 


© Bombalı saldırı Türkiye'nin bütün 
antifaşist güçlerini aynı anda 
birbirine kenetlendirdi ve bütün 
Türkiye'ye yayılan bir tepkiyi 


doğurdu... 


lerinden tedirgin olmaya başlamişti. 


Yılgınlığı arttırmak, keşmekeşi 
sürdürmek isteğini sürdürme- 
nin yanısıra, devrimcileri katietmek özel çabaları içinde, bombalar ve otomatik silahlarla öğrencilerin üzerine saldırdılar, 16 
Mart günü 13.30'da Istanbul Uni 
versitesi Merkez Binası önünde, 
dersten çıkmakta olan kalabalık 


SALDIRININ ÖNCEDEN 


BiliNDiGININ BELGESİDİR 


Udala Ger ANT AZ, sa 
Se 212% 
2 odvenlik veuyirlura ¿ke 


Tucuklari, ue 


dirilos. 


— kan 
he . ün 

«dell in 
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¿intunbul “pniverultesí eg fukilturdnde Uat. LUZI erin Ata 
SST dormollory ANLA beot Aeliggrebe sonuup Bireuoilerin rakulterya « eines. » Moya, BU idin- 
Gaurine dinemit otılucu 1 


Gurusu 'coneup üöşreuniların kuryat 
Di 


ri hulinde 8-10 piu içide bu yu, 
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E ottinilnouín, va luerng civic oray vull pee Itom 
tedvsrlorínia olanmanını Pioa Gesi. 
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İstanbul Üniversitesi katliammı polis önceden haber almıştı, Yukarda, Emniyet Müdürlüğünün, 7 Mart 1978 tarihli ve Plan ve 
Hareket Şubesi 1. Kisim'm 892 sayılı yazısıyla iletilen istihbaratin İstanbul Toplum Zabıtası Müdürlüğü'nce, Müdür Muavinini, 
Nöbetçi Amirliğini, 9 ve 10 numaralı ekiplerini, Üniversite Birliği Amirini ve İstihbarat Amirini haberdar eden 1297 sayılı yazının fotokopsi. 8 Mart 1978 tarihli bu yazıda * “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 8.3.1978 günü ülkücü gruba mensup 
öğrencilerin karşıt görüşlü öğrencilere Anfi 1.de saldıracakları, 
sol gruba mensup öğrencilerin fakülteye gelmeye devam etmeleri halinde 8 - 10 gün içinde bu grup üzerine dinamit atılacağı... 
bildirilmiştir” denmekte ve gerekli tedbirlerin alınması istenmek- 


tedir. 


bir öğrenci grubuna bomba atıldı. Hemen ardından makineliler 
kalabalığı taradı. Beş kişi kadar 
olan saldırganlar, polisin de hareketsiz davranması sonucunda 
yakalanamadan kaçtılar. 


ALTI ÖLÜ 
BİRÇOK YARALI 


Öğrencilere bomba atılan yerde bir Albayın yaptığı incelemeden de anlaşıldığı gibi 
gençlere atılan bomba, ordu yapısı bir savunma el bombası idi 
ve bunun atılması sonucunda 
Hamit Akıl Abdullah Şimşek, 
Ahmet Oren, Baki Ekiz ve Murat Kurt hemen Üniversite kapısı önünde, Hatice Özen ve Cemil Sönmez da kaldırıldığı hastahanede ölmüşlerdi. Bu yedi gen 
cin öldürülmesinden başka ordu 
yapısı bomba ile ve makineli tüfek taraması ile otuzu aşkın Öğrenci ağır şekilde yaralanmıştı. 
Böylece faşist saldırganlar gözlerine kestirdikleri ve adlarını 
saptadıkları ilerici, devrimci 
gençleri öldürme hareketlerini, 
topluca öldürme biçimine dönüştürmüşler, katliam uygulamasına geçmişlerdi. 

Bu arada saldırganlar da polisin 
gözü önünde kaçıp gitmişlerdir. 
Olay günü devrimci öğrenciler, 
daha sabahleyin sezdikleri faşist 
saldırı hazırlıklarını Universite- 
de görevli polislere duyurmuşlar, dışarda faşist grupların beklediklerini söylemişlerse de uyarıları dikkate alınmamıştır. Sal. 
dırıdan sonra, öğrenciler tanık 
oldukları bir telsiz konuşmasını 


da şöyle aktarmışlardır: 
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“Bir polis elindeki telsizle bağlı 
bulunduğu merkeze / saldırı yapanlardan. biri uzun boylu, beyaz 
pardesülü, diğeri kısa boylu şiş- 


manca, Artvin yurduna kaçıyor- 


lar, ne yapalım? / diye sordu. 
Telsizdeki ses ise / Müdahale etmeyin / yanıtını verdi...” i 


SALDIRIYA TEPKILER VE 
«FAŞİZME İHTAR» 
EYLEMİ 


Saldırıya çok sayıda 
demokratik kuruluş, öğrenci del 
nekleri, meslek örgütleri ve siyasi partiden tepkiler geldi. Bu 
tepkilerin ortak yanı ise büyük 
çoğunluğunun, faşist yuvalarının 
dağıtılmasını istemeleriydi. Oğrenciler yuruyuş yapmakta, ülkenin dört bir yanında olayi protesto eden sesler yükselmekte, 
demeçler verilmekteydi. o Olayın 
ardından öğrenciler üniversiteyi 
terketmemişler ve binlerce Ögrenci geceyi İstanbul Üniversitesi 
nde geçirmişti. Ertesi gün çok 
sayıda işçinin de katıldığı, onbinlerin yürüdüğü bir cenaze töreni yapıldı. Bu tören ve yürüyüş olayın ardından gelişen anti-lasist birliğin ılk göstergesiy- 
di. İşçiler #lamalarını almışlar, ve 
erken saatlerde oüniversitönin 
yolunu tutmuşlardı. 


«FAŞİZME İHTAR» 
KİTLESELLEŞİYOR 


İsçi sınıfımız ve onun 
devrimci sendikal örgütü DİSK, 
faşist saldırılara karşı duyarlıgim her zaman göstermiştir. Faşist saldınların ne anlama geldiğini çok iyi bilmektedir. 1 Mayıs.1977 katliamının gerçek sorumluları arasında faşist çetelerin de bulunduğunu bilmektedir. 
Faşist hareketin esas olarak işçi 
sınıfını hedef aldığının bilincindedir. İşte 16 Martta bu kez 
İstanbul Universitesi öğrencilerini topluca hedef alan katliama 
karşı da aynı duyarlık gösterilmiştir. İşçi sınıfı faşist saldır- 
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Faşizme karşı nasıl mücadele 
edileceğini tarihin zengin 
deneylerinden çıkaran 
bilinçli DİSK üyesi işçiler iş 
bırakınca yaşam durdu. 
Dayanışma ise son noktasme 
ulaşmıştı.. Bütün kuruluşlar 
gazete ilanları vererek 
DİSK'in çağrısına uymak için 
üyelerini uyarıyorlardı... 


ganları geriletmek için kesin bir 
uyarıya «faşizme ihtar» direnişine girişmiştir. 


DİSK Genel Başkanı Abdullah 
BAŞTURK, 17 Mart 1978 tarihli 
DİSK Ajansına verdiği demecde 
şöyle demiştir: 


“İşçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu olaylara seyirci kalamayacağımı bir kez daha dile getirirken faşist saldırıları nefretle kınadığımızı, provokasyonlara ve 
tertiplere karşı uyanık olunmasinn o gerekliliğini” o belirtmiştir. 
“Tüm ilerici, devrimci ve yurtsever güçleri emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede güç birliğine çağırırız.” 


DİSK Genele Başkanı, DİSK üyesi işçilerin Pazartesi günü işi bırakacaklarını - açıklamıştır. BAŞ- 
TÜRK Türk-İş ve Türk-İş'e bağlı sendikaları, üyelerini,  bútúr 
yurtseverleri ve demokratik kuruluşları bu somut görevde eylem birliğine davet etmiştir. 


e 
m i 


dü e r a 
AP ae 
EN AR izli 


TÜM EĞİTİM EMEKÇİLERİNE 


DiSIC'In 17.3.1975 torinM karori, cnti-foşist múcodele yölunda atılmış önemli bir adımdır. Üyelerimizin bu demokratik direnişi oktf bir şekilda deslekleyecaklarine ve üzərlerine düşen görevleri disiplinli bir şekilde tom olarak ya- 


pacoklarina inaniyoruz. 
TOB-DER Genel Merkezi 
(Cumhuriyet — 5497) 


TÜM MEMURLARA 


DİSK'in 47.3.1978 tarihli kerar:, anti-taşist mücadele yolunda atılmış. önemli bir adımdır. Üyslerimizin bu konuda 
Üzerine düşəni yerine getireceğine inanıyoruz. 


TÜM-DER 
(Cumhuriyet — 5498) 


MÜHENDİS VE MİMARLARA 


DİSK'in 17.3.1978 tarihli kararı, antl-faglst mücodele yolunda atilmis önemli bir adımdır. Üyelerimizin bu konuda 
üzerine düşeni yerine getireceğine Inonıyoruz. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği 


(TMMOB) 
(Cumhuriyet — 5498) 


TÜM ÖĞRETİM YÜKSEK 
KURUMLARININ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE YARDIMCILARINA ÇAĞRI 
İstanbul Barosundan! 


Üyelerimize Çağrı 


16 MART 1978 GÜNÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ÖNÜNDE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNA YÖNELTİLEN FAŞIST 


ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNE 


Hukukun Ostünlüğünden ye demokrasiden yano olan 
bütün hukukçuları, İstonbu!'da 26 mart günü karanlık amoo» 
i odoklardon yönetilen katliamı protesto için. DİSK'in 20 
mart günü saot 8.00 - 1000 crosinda işl bırakma çağrısını 
desteklemeye dovet. eder, 


3.1078 artesi günkü 19 bırakma şeklindeki di: 
den kele az bir yurtseverlik görevidir. Üyelerimizin 
bu konuda Üzerlerine düşeni yapacaklarına inanıyoruz. 


DEVRİMCİ KADIN DERNEKLERİ 
FEDERASYONUNA BAĞLI 


ANKARA KADINLAR DERNEĞİ (AKD) 


TARIM VE EV EKONOMİSİ 
TEKNİSYENLERİNE 


DİSK'in 17.3.1978 torlbil kararı, anti-tagist mücadele yo“ 
iunda otılmış önemli bir adımdır. Üyelerimizin bu konuda 
Üzerine düşeni yerine getireceğine inanıyoruz. 

Türkiya Ziracıcılar Derneği 


* (Cumhuriyât — 5499) 


ORMANCILAR - DEMİRYOLCULAR 
- SANATÇILAR 


DİSK'in 17.2.1978 tarihli kararı, anti.feşist mücodals yolunda atılmış önemli bir adımdır. Üyelerimizin bu konuda 
üzerine düşeni yerine getireceğine İnanıyoruz. 

Ankara Demiryolu Memur Derneği 
TÜM-OR-DER 
Sanciçiler Birliği 


ZİRAAT BANKASINDA ÇALIŞAN 
EMEKÇİLERE 


DİSK'in 17.3.1978 tarihli kararı, onti-taşist mücadele yo: 
lundo atılmış önemli bir adımdır. Üyelerimizin bu konuda 
Üzerine düşeni yerine getireceğine Inonıyoruz. 

Tüm Ziraat Bankos; Personeli Birleşme 
ve Dayanışma Derneği 
TÜM ZERBANK-DER 


SELAM OLSUN 
ÜRETENLERE... 


Ertesi gün DİSK Genel 
Sekreteri Fehmi IŞIKLAR «FA- 
ŞIZME İHTAR» eylemi nedeniyle 
kamuoyuna bir açıklama yapmıştir. 


“DİSK üyesi işçiler, faşist saldırıları protesto etmek ve faşist yuvaların (dağıtılmasını sağlamak 
amacıyla Anayasa'daki demokratik haklarını kullanarak 20 Mart 
Pazartesi günü sabah saat 08.00” 
den 10.00'a kadar iş bırakıyor. Bu 
eyleme diğer sendika üyeleri, tüm 
demokratik kuruluş üyeleri de katılıyor, destekliyor. Analar, .babalar, bacılar, kardeşler DİSK'in yanında yer alıyor” diyordu. Aciklamada “FAŞİZME İHTAR” eyleminin, emperyalizme ve faşizme kar 
şı mücadelenin bir parçası olduğu 
vurgulanarak “İşçi sınıfı tarihsel 
sorumluluğunun bilincinde olarak 
emekçi halkımızın kendisinden bek 
lediği sesi fabrikalardan, tarlalar- 
dan yükseltmektedir. Selam olsun 
bu sesi işyerinde, bürosunda, okulunda, hayatın her alanında yansıtanlara...” 


ÇARKLAR DURUYOR, 


DiSKe 20 Mart 1978 Pazartesi, saat 08.00'de Türkiye işçi sınıfı, tarihinde önemli bir köşe taşı olacak bir eylemi başlatıyor: ve «FAŞİZME İHTAR» 
diyor. - 


600 Bini aşkın işçi makinaları durduruyor; kimi yerde 
elektrik yok; kimi yerde su akmaz oluyor; üç büyük ilde trafik kilitleniyor. Okullarda dersler yapılmıyor: öğretmenler de, 
öğrenciler de işçilerle birlikte direnişe geçiyor. Avukatlar Adli- 
ye binası Önünde özel giysileriyle faşizme karşı ayakta duruyor. o İşçi sınıfının yaratıcı elleri bu kez bilinçli olarak üretmiyor. Çarklar duruyor, makina- 


"lar susuyor. Fabrikalardaki ses- 
“sizlik, faşist hareketin kulağında 


büyüyen bir uğultu oluyor... 


İşçi sınıfi tam bir diliplin içinde direnişi başlatıyor. 
Yine aynı disiplin içinde, Saat 
10.00'da makinalar yeniden çalışmaya başlıyor. «FAŞİZME İH- 
TAR» eylemi olaysız ve başarılı”, 
bir biçimde gerçekleştiriliyor. 


İşçi sınıfının birliği ve ortak mücadelesi tabanda kendini dayatiyor ve Türk-İş'e üye işçiler de 
direnişe katılıyor. Bağımsız sendikalara üye işçiler de direnişe 
güç katıyor. 


e Meydanlarda ve 
gazetelerde 
demokrasi 
nutukları 
atanlar ile 
saldırganlar 
aynı safta 
buluştular. 


Eyleme kitlesel olarak katılan 
TOB-DER üyesi 150 bin öğretmen, orta öğretim ve yüksek 
öğrenim kurumlarındaki öğrenciler, öğretim üyeleri, memurlar, 
meslek kuruluşları üyeleri ile bir 
likte «FAŞİZME İHTAR» eylemi, 
toplam 1 milyonu bulan bir anti-faşist gücü bir anda biraraya 
getiriyor. 


«İŞÇİ» HALİL TUNÇ 
APAR TOPAR KAÇIYOR 


Türk-iş Genci Başkanı Halil Tunç, kendi politikasının geleneğine uyarak, DİSK ım 
öncülüğündeki «FAŞİZME  1H- 
TAR» eylemine katılmamak bir 
yana, işçilerin de katılmasını önjemek için elinden geleni yaptı. 
Her ne hikmetse Halil Tunç, 18 
Mart günü Tek Gida-ls Genel 
Kurulunda gündem dışı konuşma yaparak şöyie dedi: 


“Türk - İş, bugüne kadar ne tür 
olursa olsun hiç bir anarşik olayın 
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içinde bulunmamış ve -anarşik 
olayların nereden gelirse gelsin, 
kimler tarafından tertip edilirse 
edilsin şiddetle, tutarlılıkla ve bilinçle karşısına çıkmıştır (!)” dedi. Halil Tunç. “sendikacılığı ideolojik amaçlarına ulaşmak için bir 
vasıta sayan ve kullanan bir görüş ile Türk-İş'in bir olmasına 
imkân yoktur.” 


Tunç böyle konuşarak işçileri 
aldatabileceğini sanmaktadır. İş. 
çiler, Türkiye işçi sınıfı, Hanl 
Tunç'un 'partilerüstü politika’ 
safsatası altında kapitalistlerin 
ideolojisini işçi sınıfı içinde yaydığını sanki bilmiyorlar. Sanki 
Halil Tunç “sendikacılığı,” kendisinin de benimsediği burjuva ideolojisini yaymak için bir 'araç' 
olarak kullanmıyormuş gibi yük. 
seklerden atmaktadır. «ideolojik amaçlar» diyerek Halil Tunç, 
kendisinin burjuva ideolojisine, 
kapitalistlerin ideolojisine hiz- 


İSTANBUL BAROSU BAŞKANI ORHAN APAYDIN 


© Ülkemizde demokratik anayasal 
düzeni yıkârak onun yerine insan 
hak ve özgürlüklerini tanımayan 
faşist bir rejimi kurmaya 
yönelik zorbalık eylemleri 
giderek yoğunlaşmakta ve 


tehlikeli boyutlara 
ulaşmaktadır. 
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TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI >> 
TURKISH PAY, AYUATANA hepsine! a 


eerte apapa re yeye ma 


18 Mart 1978 


HANER BÜLTENİ 


Ülkemindo geniş kitlelerin ve işçi sınıfının demokratil: 
; garini vo Gönlermeni ntürorken, bunu durdurmaya vo opgollemoyo 
Mart 1978 Porgombo günü İstanbul Univorsitosindolca. 
Ñ İnnanlık diga bu oylemlor, no ilorici-domokrat yurtnovon 
en gençliği no do ¿aci sınıfını yıldırmayacaktar. PİSK'4n 20 Mapt 1979 
“Pazartesi günü için, Anayasa'nın 'vordiği hakka dayanarak ald» fa 
“direniş kararını desteklediğimizi ve Türkiye Sivil Havacılık i.çcileri olarak bu kanla olnya halkımız önünde nefrotlo kanadığınınz 
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kanaoyuna açıklarız. 


me 
YARNYACIT ER SENDİKASI 


MERU ASENA TE 


Direnişe anti - faşist TÜRK - İŞ üyesi işçiler de katıldılar, 


DİSK'i açıkladılar. Resimde Hava - İş'in açıklaması... 


— Sayın Apaydın, biliyorsunuz 
ülkemizde giderek artan ve sonunda toplu 
öldürmelere kadar varan faşist cinayetleri 
protesto amacıyla DİSK Y. Kurulu bir karar aldı. 
Bu kararın sonucu olarak DİSK üyesi işçiler 
DİSK üyesi olmayan işçiler ve birçok demokratik 
kuruluşlar üyeleri 20 Mart günü iki saat süreli iş 
bıraktılar. Bu eylemin öncesinde ve sonrasında 
DİSK Y. Kurulu ve G. Başkanı yaptıkları 

a açıklamalarda eylemin kaynağının Anayasü 
olduğunu belirttiler. Bir kısım çevreler ise bu 

eylemin Anayasaya aykırı ve suç olduğunu ileri 


met ettiğini gizlemek istiyor. Bütün bu safsatalar içinde, işçi sınıfının «FAŞİZME İHTAR» eyiemine karşı çıkıyor. Direniş önce- 


direnişin 


sinde köpüren Tunç, 
başladığı saatlerde Hilton'un yigit işçileri önünden utana sıkıla, apar topar, keyif sürdüğü o- 


teli terkedip kaçıyor. Hilton işçileri, Halil Tunç'un «isci»ligini, 
direniş günü çok daha iyi anladılar. Bunu Türkiye işçi sınıfı da 


sürdüler. Bir Hukukçu olarak sizin bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir? 


ATDIN Ülkemizde işçi sınıfının tek 
demokratik örgütü DISK anayasal düzeni korumaya yönelik direniş hareketlerini 12 Mart öncesinden bu yana 
başarıyla sürdürmektedir. DİSK'in 20 Mart direnişi son 
günlerde biraz evvel de söylediğiniz gibi toplu öldürməlere, toplu kırımlara dönüşen faşist saldırganlığa karşı 
bir ihtar amacını taşımaktadır. Daha önce de DİSK 
15 -16 Haziran 1970 direnişinde işçi sınıfının haklarinin 
ortadan kaldırılması hareketine karşı, iktidardan kay: 
naklanan bir harekete karşı direnmiş ve bu direnişinde 
kesin bir başarı sağlamıştı. DGM'lere karşı da faşist 
bir düzen kurmaya yönelik DGM kurulmasına karşı da 
geçen yıl yapılan DİSK direnişi aynı dereced? taşarılı olmuştur. Son 20 Mart direnişini de başarılı bir 
anti - faşist eylem olarak saygı ile karşılıyoruz. Direnme hakkı diyoruz. Direnme hakkı deyince bu hakkın 
hukuksa! bir dayanağı olduğu açıktır. Yoksa bu eyleme 
hak niteliği vermek mümkün olmaz. Direnme insan doğasından kaynaklanan bir hak olarak tarihsel gelişme- 
nin tüm aşamalarında varlığını göstermektedir. İnsanın 
yaşama hakkını koruması için direnmesine esasan hiçbir güç engel koyamaz. Meşru savunma hakkı bu nsdenle hukuk tarafından tanınmak zorunda kalınmıştır. 
Sınıfsal açıdan da durum değişmez. Köleler köle sasahiplerine karşı direnerek başta yaşam hakkı olmak 
üzere insân olmanın vazgeçilmez nitelikleri olan haklarını elde etme savaşını vermişlerdir. Serfler, feodal- 


6 Faşist bir düzen kurmaya yönelik 
DGM yasasına karşı geçen yıl 
yapılan DİSK direnişi de aynı 
şekilde başarılı oldu. a 


lere karşı direnme haklarını kullanmışlardır. Burjuvazi 
aristokratlara karşı direnme haklarını 1789 insan ve 
vatandaş hakları beyannamesinde bir hukuk kuralısolarak koymuştur. 


Çağımızda demokratik evrensel hukuk, insan hakları 
sözleşmeleri biçimindeki metinlerde kapitalizmin ürettiği zorbalık rejimlerine karşı insanların direnme haklarını belirtmektedir. Çağımızın zorbalığı, faşizme direnme anayasal metinlerde de yer alan haklar nitelifindedir. İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini benimseyen 1361 
Anayasası başlangıç bölümünde direnme hakkını açıkça 
tüm vatandaşlara tanımaktadır. Anayasa metninin kapsamı içinde bulunan başlangıç bölümünde ulusun direnme hakkı açıkça ve kesinlikle belirtilmektedir. “Bekçilik” deyimiyle açıklanan bu hak, insan hak ve özgürlüklerine, ulusal dayanışmaya, sosyal adalete, demokratik hukuk devleti ilkesine dayalı düzenin işleyişini tüm. 
anlamıyla işleyişini ve korunmasını tüm yurttaşlara görev olarak vermektedir. 

13 


Bekçilik deyimiyle başlangıç bölümünde açıklanan hak 
özünde Anayasa'yı koruma amacına bağlı bir direnme 
hakkıdır. Ülkemizde demokratik anayasal düzeni yıkarak onun yerine insan hak ve özgürlüklerini tanımayan faşist bir rejimi kurmaya yönelik zorbalık eylemleri giderek yoğunlaşmakta ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. 16 Mart 1978 günü Üniversite önünde öğrencilere yapılan bombalı ve silahlı saldırı bir toplu kırım, bir 
jenosit eylemi biçimindedir. Bu eylemler Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan ÖZ'ün planlı bir: şekilde öldürülmesiyle en vahim boyutlara ulaşmış bulunuyor. Bu faşist saldırganlığa karşı anayasal düzeni koruma amacını güden “direnme hakkı” Anayasa'dan doğan bir 
haktır. Yurttaşlara tanınan bir haktır. Halk kesimleri 
içinde faşist saldırganlığın boy hedefi işçi sınıfı olmaktadır. İşçi sınıfının ekonomik ve demokratik hak ve 
özgürlükleri olmaktadır. İşçi sınıfının siyasal örgütünün 
yasaklandığı bugünkü durumda, sendikaların, siyasal örgüllere düşen görev olan direnme haklarını kullanmaları doğal görülmelidir. Doğal görünmenin ötesinde de 
bir görev sayılmalıdır. Faşizme karşı işçi sımfının direnmesi yasalar tarafından düzenlenmeler ne şekilde 
olursa olsun, yasal engellemeler mevcut olsun veya olmasın, sendikalar aracılığı ile işçi sınıfının direnmesi 
özünde bir meşru savunma niteliğindedir. İnsanlar nefislerini korumak için kendilerini elbette koruyacaklardır, savunacaklardır. Bir kişinin kendisinin yaşamını 
tehlikeye düşüren bir tehlike karşısında o tehlikeyi bertaraf etmesini yasaların engellendiğini düşünelim. Bu 
engelleme şüphesiz ki işlemez. Bu bakımdan yasa hü- 
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Direniş bütün yurtta yaşamı durdururken, polis 
direnişçi işçilerin anti - faşist mücadelesini durdurmak için caba harcadı... 


kümlerinin genel grevi yasakladığı da ileri sürülse, bir 
meşru savunma durumu demokratik anayasal düzeni 
koruma sözkonusu olduğuna göre, genel grev hakkını 
yasaların engellediğini öne sürmek mümkün değildir. 


+ — Efendim bu arada eylemin 
hemen ardından bazı açıklamalar yapıldı. Örneğin 
Sayın Başbakan bir kısım örgütleri üyelerini 
eyleme katılmak için zorlamakla eleştirdi. Bir 
anlamda da suçladı. Bu konuyla ilgili soruşturmayı 
yürütecek olan Bakırköy Savcisi bir takım 
açıklamalar yaptı. Sayın Savcı yaptığı ilk 
açıklamada “eylemin suç olduğundan en küçük 
kuşkumuz yok, ancak hangi maddenin kapsamına 
girdiği konusunda araştırma yapıyoruz" dediler. 
Gerek Başbakanın, gerekse Bakırköy Savcısının 
dedikleri yasal açıdan nasıl degeriendirilebilir, 
normal bir davranış mıdır? 


we — Hükümet Başkanı yürütmenin 
EN başıdır, Yürütme organını temsil etmektedir. 
Anayasamız yürütme organı ile yasama ve yargı or- 


: gamm bir kuvvetler ayrılığı sistemi içinde ayrı ayrı dü- 


zenlemiş ve bu organların ilişkilerini sınırlamıştır. Yürütme organının yargı organına ait işler konusunda fikir ileri sürmesi yargı organını etkileyici beyanlarda 
bulunması özünde mümkün değildir. Ve yetki sınırları 


Sayın Misafirimiz, 


Istanbul'daki Genel Grev nedeniyle 20 Mart Pazartesi günü sabahın erken 
saatlerinden saat 10:00'a kadar servislerimiz aksayacaktır. 


Teşekkür ederiz, 
MODORIYET 


istanbul Si 


y Konuk, 


Mart, Pazartesi sabahı saat 10.00'a kedar alınm. 
or Genel Grev kararı dolayısıyla her zamanki 
»-Vvisimizi veremiyeceğimizi bildirir, bu durumu 


layışla karşiılayacağınızı Umarız. 


MÜDÜRI YET 


konuklarımızın 
nalarını rici 


O'dan sonra 
wga ZE avrica 


Direniş bütün etkisiyle turistik otellerde yayılırken, yabancı sermayeli 
işletmeciler, müşterilerine yapamadıkları hizmetlerden dolayı üç dilde özür 
bildirileri çıkartmışlardı. Resimde ITT'nin ortaklığı olan Sheraton ve İnter- 


continental otelinin açıklama fotokopileri... 


6 Başbakanın DİSK'i ve onu 
destekleyen kuruluşları suç 
işlemekle itham etmesi yerinde 
bir davranış sayılmaz. E 


dışında sayılmak gerekir. Ortada bir suç olduğu iddiası vardır. DİSK'in faşizme ihtar eyleminin bir genel 
grev niteliğinde olduğu, genel grevin ise yasalar tarafından yasaklandığı ileri sürülmekte, bunun bir suç 
olduğu belirtilmektedir. Ortada bir suç varsa bunu sorusturma konusu yapacak, yargılayacak, bir suç olup 
olmadığını saptayacak tek merci bağımsız mahkeme 
lerdir. Bu bakımdan, Başbakanın DİSK'i ve onu destekleyen kuruluşları suç işlemekle itham etmesi yerinde 
bir davranış sayılmaz. Hiçbir organ kaynağını Anayasa'dan almayan yetkileri kullanamaz. Bir hareket politik bakımdan eleştirilebilir. Başbakan DİSK'in eylemini sadece siyasal yönden elestirebilir. Fakat DİSK'i 
yaptığı eylemlerden ötürü suçlamak kanımca yerinde 
bir davranış değildir. Kaldı ki üyelerini zorlayan kuruluşlar, sözü haklı bir gerekçeye de dayanmamaktadır. DİSK, sadece bir ihtar eyleminin yapılmasında yarar 
olduğunu ifade etmiştir. DİSK üyelerini zorlayan bir davranış yoktur. DİSK Yürütme Kurulunun milyona yaklaşan kişileri bir davranışa zorlamasındaki güçlüğü kabul etmek gerekir. Üyeler DİSK üyeleri diğer demok- 


reraton Hotel” 


` her gecen gün daha iyi kavfıyor 


TÜRK-İŞ İCRA 
KURULU DA 


Bundan -dolayı sizlerden özür diler, herhangi bir arzunuz olduğunda idari 
personelimizin emirlerinizde olduğunu bildiririz. 


Dd 
(5) 


. İŞÇİLERE SALDIRIYOR 


«FAŞİZME İHTAR» eyleminin 
ardından 21 Mart 1978 günü ola. 
Banústú toplanan oTürk-iş İcra 
Kurulu bir bildiri yayınlayarak 
işçi düşmanı konumunu bir kez 
daha kanıtladı. İşçilerin faşizmi 
protesto ve İaşist yuvaların dağıtılması amacıyla başlattıkları 
iş bırakma eylemini Türk-iş Icra Kurulu sıkılmadan işçiler üzerinde oynanan bir oyun olarak 
göstermek istedi. Bu eylemi de 
anarşik eylem kabına koymaya 
çalıştı. «Sınıf şuuru yerine milli 
şuurun benimsenmesi» gerektiğini belirtti. Böylece Türk-İş, bir 
kere daha işçi düşmanı yüzünü 
açığa vurdu. Tiirk-ls, işçiler üzerindeki faşist tehlikeyi gizle- 


ratik kuruluşlar üyeleri bir hareket yapmışlarsa bunu 
kendi içlerinden gelen ve ingnçları doğrultusunda benimsedikleri bir davranış olarak yapmışlardır. Bu nedenle Sayın Başbakanın “üyelerin zorlanması” sözlerini 
gerçeğe uygun nitelikte kabul edemeyiz. 


Suç olduğundan kuşkumuz yok, hangi maddeye girdiğini 
araştırıyoruz biçimindeki sözleri söyleyen Savcının davranışı yasalara uygun değildir. Savcı kuşkusuz -kt ħakimlik görevini yapmıyor, "sadece iddia görevini yap” 
maktadır. Ancak bizim Ceza Yargilamalari Yasamızda 
Savcinın da görevini tarafsızlıkla yapması vardır. Sevcıların peşin yargılarla veya siyasal etkilerle yahutta 
kendilerinin siyasi inançlarıyla görev yapmaları yasalara, yasa hükmüne terstir. Savcı “suç olduğundan 
kuşkumuz yok” sözünü direniş hareketinin hemen ertesinde Başbakanın konuşmasından sonra söylemiştir. Bu 
sözü söylediği sırada henüz soruşturmaya başlamamıştır, kanıtları toplamamıştır. En önemlisi savunmayı almamıştır. Suçlanan kimselerin savunmalarını almamıştır. Savunma almadan bir yargı organı görevlisinin 
savcı da olsa “suç olduğundan kuşkumuz yok” demesi 
açıkça yasa hükmünün ihlali niteliğindedir. Bu bakımdan savcının bu davranışını yerinde görmüyoruz. 


> — Bir meslek kuruluşu olarak 
İstanbul Barosu'nun DİSK'in düzenlediği ihtar 
eylemiyle ilgili olarak, bununla paralel olarak 
girişimlerde bulunduğunu öğrendik. İstanbul 


„Barosu'nun değerli üyeleri bir saygı duruşunda 
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mekle kalmamakta, işçilerin faşizmi protesto etmesine de karşı çıkmaktaydı. 


TEKELCİ SERMAYE 
AÇIK TAVIR ALIYOR 


Türk-iş Icra Kurulu ile aynı gün Sanayi Odaları Başkanı Sakıp SABANCI da görüşlerini açıkladı. Sabancı, Türk- 
İş'in, «sınıf şuurunun yerine mil. 
li şuur benimsenmesi» önerisine 
paralel olarak, faşizme ihtar eylemini «ülke çıkarlarıyla bagdaşmayan bir davranış» diye niteliyordu. Ulke çıkarlarını «sermaye kesiminin kâr güvencesinde» gören Sabancı'nın başka 
türlü tavır alması beklenemezdi. 
Nitekim Sabancı, açıklamasının 
öneriler bölümünde, kârın sürekliliğinin korunması isteğini «en 
önemlisi üretim aksamamalı ve 


ekonominin işlerliği durmamalıdır» sözleriyle belirtiyordu. 


Türkiye İşveren Sendikaları Kon- 


federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Narin de demeçlerinde hükümete çağrı yapıyor, işçilere haddini (!) bildir- 


bulunduktan sonra İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyelerini ziyarete gittiler. Baro olarak faşizmé 
ihtar eylemini nasıl karşıladınız, nasıl 
değerlendiriniz ve İstanbul Barosu Üyelerinin 

bu konudaki düşünceleri ve eğilimleri ne oldu, 
anahatlarıyla? 


=œ] — İstanbul Barosu ülkemizde demokratik Hukuk düzeninin işlemesi ve bu düzenin yıkılması girişimlerine karşı direnme konusunda tavrını 
öteden beri belli etmiştir. Baro herşeyden evvel bir hukuk kurumudur. Niteliği bir meslek kuruluşudur. Savunma mesleği mensuplarının örgütüdür. Bireysel alanda meslektaşlarımız bu görevlerini yerine getiriyorlar 
ve hukuk kurallarının yargı organı içinde çalışmalarıyla tam olarak sağlanması mücadelesini veriyorlar. 
Görevlerini bu biçimde bireysel alanda yerine getiriyorlar. Bir kuruluş olarak Barolar bugün yalnız ülkemizde değil, bütün ülkelerde topluma dönük olarak da 
demokratik hukuk kurallarının tam olarak sağlanması 
mücadelesini vermektedirler. İstanbul Barosu topluma 
dönük bir görev niteliğinde, faşist hareketlere karşı 
direnme eylemlerinin hukuksal kaynakları olduğu kanısındadır. Baro, Üniversite bahçesindeki toplu kırımı 
hemen protesto etmiş ve bu harekete karşı DİSK'in 
direniş eylemiyle birlikte bü eylemin paralelinde Adli. 
ye önünde bir saygı duruşu yapmıştır. 


nd, 


«5 X — Son olarak ülkemizde faşist 
saldırıların gelişmesi karşısında hukuk alanında 
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G Faşist saldırganlığa karşı 
anayasal düzeni koruma amacını 
güden «direnme hakkı» 
Anayasa'dan doğan bir baktır. 0) 


alınabilecek tedbirler var mıdır? Bu konuda 
görüşleriniz nelerdir? 


54 € — Faşizmin gelişmesini durdurmak için hukuksal alanda alınması gereken önlemler, 
toplumun özgürleştirilmesi sürecinin hızlandırılması biçiminde ¡fade edilebilir. Faşizm gelişmesini özünde gerilikten ve cehaletten almaktadır. Halk kitleleri gerektiği gibi aydınlatılabilir ve hak ve özgürlüklerini kullanabilir hale getirildiği ölçüde faşizmin kaynakları da 
kuruyacaktır. Bizim kanaatimizce faşizme karşı mücadelede en önemli araç toplumun hızla demokratikleştirilmesidir. Biz bu amaca bağlı olarak çalışmalarımızı 


sürdürmekteyiz, Bizim kanımız faşizme karşı 
mücadelede özellikle faşizmin boy hedefi olan işçi sınifının siyasal örgütlenme hakkının, siyasal örgütleri kanalıyla anti - faşist mücadeleyi yürütme olanaklarının 
hukuk alanında tanınması ve hukuksal engellerin yasa 
hükümleri şeklindeki engellerin kaldırılmasıdır. Faşizme karşı en etkin mücadeleyi burada görüyoruz. Tekrar 
ediyorum, demokratikleştirme toplumun demokratikleşmesi sürecinin hızlandırılması ve işçi sınıfının siyasal 
örgütlenme hakkının gün geçirilmeden tanınmasıdır. 


TMMOB, TÖB - DER, TÜM - DER, TÜTED, HALKEVLERİ, 
KÖY - KOOP, ÇAĞDAŞ HUK. DERNEĞİ, DGDF, İGD, TÜS - 
DER, TÜMAS, TÜMÖD, İKD, AKD, TİB, SGB, PİM, T. 
ZİRAATÇILAR DER, TÜM-OR-DER, HSM-DER, TÜM 
ZERBANK - DER, ANKARA DEMİRYOLU MEM. DER, 
ENERJİ - DER, İŞÇİ KÜLTÜR DERNEĞİ, DEV - SAN - DER 
VE SANATÇILAR, BİRLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANLARI “FA- 
ŞİZME İHTAR EYLEMİ” VE SONRAKİ GELİŞMELER KO- 
NUSUNDA BİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK GÖ- 
RÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR. 


Faşist baskı ve saldırılara karşı 
ve faşist yuvaların dağıtılması 
yolunda başlatılan ve başarı ile 
sonuçlanan bu eylemde tüm e- 
.mekcilerin ve gençliğin biriikteliği ve fiili dayanışma içinde olmaları ilk kez bu ölçüde görülmüş ve yaşanmıştır. Bu, emperyalizme ve faşizme karşı önümüzdeki günlerde de sürdürülecek mücadeleler açısından umut 
vericidir ve sevindiricidir. 


Bu eylem faşist baskı ve saldırıların acısını eksilmeden ve hala 


yaşayan emekçi halkımız tarafın- 


dan sevinçle karşılanmış; saldırganlar ve örgütleri ile perde arkasındaki egemen sınıflarda tedirginlik yaratmıştır. Faşist güçlerin, egemen sınıflarm bu tedirginlikle eilerindeki her aracı kullanarak ve her yolu deneyerek, faşizme ve emperyalizme 
karşı mücadele veren kitlelere ve 
örgütlerine yönelttikleri saldırı 
ve suçlama kampanyasını doğal 
karşılıyor; sömürülen, ezilmek 
istenen ve saldırılara uğrayan 
emekçi halkımızın sevincini paylaşmaktan onur duyuyoruz. 


Ancak, Anayasal hakların kullanılması sonucunda gerçekleştiri- 


len ve baştan sona disiplin ve 
kararlılık içinde süren «Faşizme 
İhtar Eylemisnin ardından Sayın 
Başbakanın yaptığı açıklamanın 
bizlerde ve kitlelerimizde üzüntü 
yarattığını da belirtmek isteriz. 
Bu yüzden Sayın Başbakanın 
açıklamasında yer alan ve bizlere ilişkin olan konulardaki görüşlerimizi kısaca açıklamayı 
görev sayıyor ve şunları söylüyoruz: 


1. Sayın Başbakanın da belirttiği 
gibi Hükümeti değil, faşist saldırıları ve hunları örgütleyenleri hedef alan bu eylem, kendi deyimleri ile «bazı kuruluşların en iyimser yorumla 
aşırı duygusal tepkileri ile..» 
değil, faşist baskı ve saldırıların hedef aldığı kitlelerin 
bilinci ve doğru kararları ile 
gerçekleşmiştir. 


2. Emekçi halldımızın ayrılmaz 


bir parçası olan kitlelerimizin 
göreve getirdiği biz yöneticiler; yıllardır ve özellikle MC 
dönemlerinde kitlelerimizle bir 
likte, bir bütün olarak sómii- 


rü, baskı ve zulme karşı mücadelede bizlere düşen görevle 
ri yerine getirmeye çalıştık. Bu 
gün ve yarm da, günümüze 
dek olduğu gibi, hiç kimseden 
hiç bir «diyet» beklemeden bu 
yolda çalışacağız. Anayasal 
haklarımızı kuilanmamızdan 
ötürü eğer bir sorumluluk sözkonusu olursa, elbette, bu sorumluluğu ve getireceklerini 
sonuna dek taşıyacağız. 


3. Mücadelemizde demokratik örörgütlerden herhangibirine yönelecek baskıları tümümüze 
yöneltilmiş sayacağız. 


Bizler; yıllardır bombalı-silahlı 
saldırılara uğrayan; binlerce yaralı, yüzlerce şehit veren; örgütleri yüzlerce kez kurşunlanan, 
dinamitlenen ve bombalanan; 
ama, sömürü, baskı ve zulme 
karşı mücadeleden alıkonulamayan, faşizmin ancak örgütlü kitlesel mücadelelerle yenileceğine 
inanan kitlelerin temsilcileri ola 
rak: 


1. Sömürü son bulana, 

2. Faşist siyasal örgütler ve onların yan örgütleri, ülkü ocakları ve benzeri kuruluşlar kapatılana, 

3. Toplum, CIA'in maşalarından 
ve kontr-gerilla'dan armana, 

4. Can güvenliği ve öğrenim 0zgürlüğü sağlanana, 

5. Faşizmin kaynağı kurutulana 
dek; 


başta işçi sınıfımız olmak üzere 
tüm emekçi kitlelerin omuz omuza sürdürecekleri mücadele içinde yer alacak ve bizlere düşen 
görevleri yerine getireceğiz. 
Tek dayanağımız ve güvencimiz 
olan emekçi halkımıza duyururuz. 


mek ne oi a hayat durdu ellerimizde 


"SAGA DA SOLA DA KARŞIYIZ ” 
DİYEREK FAŞİZM ÖNLENEMEZ 


Mek “çe 
SINIFI BİLİMİ YOL KUTLUYOR 
GÖSTERİYOR 


20 Mart 1178 günü saat EOT den 10.07 a ra pana 
«rasizme IMATAN, ey eylemi iggi sinsin Porra 
içinde beyar Ie 


Se dereilerasiendes Banya vi m artık herkes tarafından 


DİSK'in «FAŞİZME İHTAR» alo Anayasanın ETARE pak açıdan 


tanıdığı hakka dayanılarak DİSK Y Kurulunca (faşizm tehlikesine 
harartaşırımeş 


” roetine, faşizme kary mücadelesini buna pe ermek air. 


yana olanlarca . By! 
bir o kadar da bilimasi olsn bu demokralik tepkimiz, o DİSK yöneticileri dermehrasi mücadelenin! verirken 
ik uygulamaları da gm alarak 


demmokrasiden yana ylduğumu söyleyen kurum ve amil demchrat 
kişilerce en azından saygıyla karşılanmalıdı!. — vermek 


Bilimsel anti - faşist mücadeleyi yürüten işçi sınıfımız, anti - faşist müca- 


ala KAYILANLARI 
SAYGIYLA SELAMLIYORUZ 


Biz DİSK yöneticileri olarak sFaşizma Ihtars 
eylemin uygulanmasında 
4 eylemine karar verirken ve 
ömerli bir aksama cimam ve DİSK'in direktifine a rte A 
-t nedenia ne İşci unulımız me DISK ve ne de uma 
kimseden 


koruyuculuk 
tr. 


delede iyi niyetin yetmeyeceğini de öğretiyordu. 


mesini istiyordu! 


Narin, hem işçilerin direnişe katılmadığından dem vurarak direnişe gölge düşürmeye çabalıyor, hem de «bu hadiselerin iler- 
de büyüklerinin yapılmak. istendiğinde muhataplar bu sefer hükúmetler mi olacaktır, veya sosyal yaşantının değiştirilmesi mi 
olacaktır diye düşünmekteyiz. 
Bu nedenle hükümetler kuralla- 


ra ve kanunlara karşı hareketlere asla müsaade etmemelidir» 
diyerek işçi mücadelesinin kesinlikle önlenmesini istiyordu. 
Nitekim Yankı Dergisine verdiği açıklamada da hükümetin tutumunu «ümit verici» bulduklarını belirtiyor ve «biz bu hadiseye ve bu noktadaki tepkiye uzun zamandır işlemeyen devlet 
otoritesinin ilk defa otorite olatak devreye girmesinden dolayı 
biraz daha ümitli (o bakıyoruz» 
diyordu. 

Bütün bu açıklamalar ve alınan 
tavırlar aslında faşizme kimlerin 
davetiye çıkardığını, veya davetiye çıkarmaya hazır olduğunu 
açıkça ortaya koyuyordu. 


MİLLİ BİRLİK 
GRUBUNUN TUTUMU 


DiSKin «FASIZME 1H- 
TAR» eylemine ilişkin olarak 
Milli Birlik Grubu'nun yaptığı 
açıklama da, eylemi «yasadışı 
davranış» olarak yorumlamakla 


Teoman Öztürk 
TMMOB Başkanı 


önemli 
bir adım... 


*20.Mart.1978 günü DİSK 


Yürütme Kurulu Kararı 
uyarınca DİSK'li işçiler 
tarafından başlatılan “Fa 
şizme İhtar Eylemi”, diger emekçilerin ve gençliğin de yurt düzeyinde 
desteğini alarak sürmüş 
ve başarı ile sonuçlanmış 
tır. 


Bu eylemle sömürü, baskı, saldırı ve zuime karşı 
mücadelede işçi sınıfı ile 
diğer kitlelerin ve örgütlerinin fiili birliktelik” ve 
dayanışmasının saglanması yolunda önemli bir adım 
atılmıştır. 


Bunun geliştirilmesi ve 
güçlendiriimesi, önümüzdeki mücadeleye katacakları açısından, mutlaka 
yerine getirilmesi gerekli 
acii ve kaçınılmaz bir görev olmaktadır. 


Emekçi halkının çıkarları 
nı Savunan, bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesin 
de işçi sınıfının safında 
yer tutup kendi payma 
düşeni yapmada kararlı 
olan mühendis ve mimarlar; bu eylemi başta Ankara, İstanbul ve İzmir 
olmak üzere bir çok kent- 
te aktif olarak desteklemişlerdir. 


Erhan Tezgör 
“TÜM -DER Başkanı 


bir dönüm 
noktası... 


Tekelci büyük burjuvazinin ülkemizi içine soktuğu ekonomik ve 
politik bunalım giderek derinleşmektedir. Burjuvazi, işçi ve 
emekçi sınıfların giderek yükselen demokratik toplumsal 
muhalefetini bastırmak ve bunalım faturasını onların omuzlarına 
yıkabilmek için maşaları eliyle saldırı ve katliamlar düzenlemekte, 
saptırma yöntemiyle mücadeleden caydıramadığı kesimleri korku 
ve terörle sindirerek sömürüsünü sürdürmek istemektedir. 
Bunalım derinleştikçe burjuvazinin demokratik kurallardan 
ayrılma eğilimi artmakta, cinayetler kitle kırımına dönüşmektedir. 
Böyle bir zamanda, tarihin işçi sınıfına yüklediği demokrasiyi 
korüma ve geliştirme görevini yerine getirme anlamındaki, işçi 
sınıfımızın ilerici sendikal örgütü DİSK'in aldığı iki saatlik iş 
bırakma kararı memur kesiminde olumlu yankılar bulmuş, 
coşkuyla karşılanmıştır. Bu kararı desteklemek, işçi sınıfının 
ittifakı içinde yer alan tüm kesimlerin ilerici örgütlerine düşen 
bir görev olarak değerlendirilmiştir. 
20 Mart günü Türkiye'nin dört bir yanında memurlar işçi 
sınıfımızın bu haklı eylemini en aktif bir biçimde 
desteklemişlerdir. TÜM - DER'in örgütlü olduğu en küçük 
yerleşme birimlerinde bile en azından bu eylemin, anlamını. ve 
haklılığını anlatan bildiriler dağıtılmıştır. Çeşitli yerlerde, özellikle 
Ankara'da memurlar, etkin bir biçimde direnişe katılarak, 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde işçi sımfının yanında 
olduklarını somutta göstermişlerdir. -Ankara'da çeşitli birimlerde, 
binlerce memur aynı saatlerde iş bırakarak yemekhanelerde 
konuşma ve saygı duruşlarında bulunarak, faşist katliamları 
protesto etmişler, işçi sımfının verdiği bu şanlı mücadelede, * 
onunla omuz omuza bir dayanışma içinde olduklarını 
kanıtlamışlardır. Tüm bu eylemlerin düzenlenmesinde, disipline: 
edilmesi ve yönlendirilmesinde TÜM - DER yöneticileri, temsilci 
ve üyeleri üzerlerine düşen görevi başarıyla yapmışlardır". 
20 Mart 1978 anti - faşist mücadelede tarihi bir gündür; bir dönüm 
noktasıdır. Aynı zamanda memuf mücadelesinde de bir dönüm 
noktasıdır. Memurlar, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde, 
faşist güçlere karşı ilk kez işçi sınıfı ile fiili bir dayanışma içinde 
kitlesel bir mücadeleye katılmışlardır. Tarihi görevlerini yerine 
getirmişlerdir ve bundan böyle de getirmeye devam edeceklerdir. 


yetinmiyor, demokratik kuruluşların katılımını ve desteğini «özgürlükçü demokrasiye bağlı halkımıza yönelmiş» gibi gösterme 
yanılgısına düşüyordu. 


DEMOKRATİK 
KURULUŞLAR 
İŞÇİ SINIFININ YANINDA 


DİSK'in öncülüğündeki «FASIZ- 
ME İHTAR» eylemine katılan ve 
onu destekleyen demokratik kuruluşlar, meslek örgütleri, öğrenci dernekleri, direniş sonrasında ortak bir basm toplantısı 
yaparak görüşlerini açıkladılar. 
26 Demokratik kuruluşun 23 
mart 1978 tarihinde ortak imzasıyla yayınlanan basın bildirisin- 
de «FAŞİZME İHTAR» eyleminin 
«öğretmenler, öğrenciler, memurlar, teknik elemanlar, hukukçular ve sağlık görevlileri tarafından da yurt düzeyinde aktif 
olarak desteklendiği ve başarı 
ile sonuçlandığı» belirtiliyor, bu 
eylemin, emperyalizme ve fasizme karşı sürdürülecek mücadeleler açısından umut verici ve sevindirici olduğu ekleniyordu. 


Başbakanın yaptığı açıklamanın 
kendilerinde ve kitlelerde üzüntü yarattığını da belirten demokratik kuruluşlar, «sömürü 
son bulana; faşist siyasal örgütler ve onların yan örgütleri, Ulkü Ocakları ve benzeri kuruluşlar kapatılana; toplum, CIA'nın 
maşalarından ve Kontr-gerilla'- 
dan arınana; can güvenliği ve 
öğrenim özgürlüğü sağlanana; 
faşizmin kaynağı kurutulana dek, 
başta işçi sınıfımız olmak übaşbaşta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi kitlelerin omuz 
omuza sürdürecekleri mücadele 
içinde yer alacak ve bizlere düşen görevleri yerine getireceğiz» 
diyorlardı. 


K onfederasyonumuz, 
«FAŞİZME İHTAR» eylemi ardindan, eylemi ve sonuçlarını 
bütün yönleriyle ortaklaşa aijee: 


Gültekin Gazioğlu 
TOB - DER Başkanı 


işçi öğretmen 
dayanışması 


Türkiye işçi sınıfının faşizme karşı yürüttüğü bu 
eylemin başarısından ötürü DİSK'i kutlarım. 

20 Mart'ta faşizme karşı 
mücadelede işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK ile eğitim emekçilerinin demokratik 
kitle örgütü TÖB-DER demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesini hayata 
geçirmişlerdir. Bu eylem 
içinde 160 bin TÖB-DER 
üyesinin yanısıra diğer €- 
Éitim emekçilerinin büyük çoğunluğu da fiilen 
yer almışlardır. 


20 Mart Faşizme İhtar eylemi, işçilerin, eğitim emekçilerinin, memurların, 
teknik elemanların, aydmların, gençliğin ve tüm €- 
mekçilerin  siirsiirdiikleri 
bağımsızlık, demokrasi, ba 
rış ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönemeçtir. Demokrasi güçlerinin 
birliğinin daha da pekişmesi yolunda olumlu bir 
adımdır. 


DİSK yöneticileri açılan davada savcıya ifade verdikten sonra kendilerine 
coşkuyla tezahürat yapan işçilere sakin olmalarını önerirken... 


lendirmek üzere 24-25 Mart 
günleri Gönen'de bir toplantı 
düzenledi. Mites tesislerinde iki 


gün süren ve bağlı sendikaların ; 


yürütme kurulları, DİSK Yönetim Kurulu ve DİSK Yürütme Kurulu'nun yaptıkları ortak toplantilar sonunda görüşler kamnoyuna bir bildiri ile duyuruldu. 


Yüzü aşkın yöneticinin katıldığı 
toplantı boyunca konuşmacılar, 
DİSK Yürütme Kurulu'nun aldığı 
kararı benimsediklerini, örgütün 


` çağrısı -uyarınca işçileri, direnişi 


en disiplinli ve başarılı şekilde 
gerçekleştirmek üzere seferber 
ettiklerini dile getirdiler ve Yü. 
rütme Kurulu'nun yanında eyleme sonuna kadar sahip çıktıklarını belirttiler. 


DIRENIS IÇIN 
SORUŞTURMA AÇILIYOR 


«FAŞİZME İHTAR» eylemi aram 
dan Bakirköy Savcılığı soruşturmaya başladı ve «eylemin suç o 
lup olmadığı konusunda hiçbu 
kuşkumuz yok; ancak kimlerin 
sorumlu olduğunu belirlemek ve 
bu suçun yasanın hangi maddesine ilişkin olduğunu saptamak 
durumundayız» diyerek ilk açık. 
lamasını yaptı. Ardından Konfe- 


derasyonun karar defterini inceleyerek soruşturmasını derinleştiren Bakırköy Savcılığı, Yürütme Kurulu üyelerini ifade vermeye davet etti. 


27 Mart 1978 sabahı Savcılığa 
toplu halde giden DİSK Yürütme Kurulu üyeleri, ifadelerini 
verdiler, DİSK Yöneticilerinin ortak inancı şuydu. «Faşizme ihtar eyleminin dayanağı Anayadır. Anayasamızın başlangıç ilkesidir. Faşizme karşı ‘uyanık bekçiliğimizin' yüklediği bir görevin 
yerine getirilmesidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer alan haklardır, özgürlüklerdir ve 
çocuklarımızın can güvenliğini sağlamayı tüm yasaların üstünde kabul eden 'doğa yasası'dır. 


«Çocuklarımızın öldürülmesinin 
önlenmesini istiyoruz. Eylemimiz 
bunu sağlamak içindir; yürürlükteki yasalara aykırı ise bunun 
sonuçlarına katlanacağız;  ycter 
ki çocuklarımız öldürülmesin. 
Yeter ki Anasayamız çiğnenmesin, yeter ki faşizm kanlı diktasını kuramasın.» 


Dergimiz baskıya verildiğinde 
hukuksal girişimler Adliyece sürdürülmekteydi. 


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine faşizme 
ihtar eylemini ortaklaşa değerlendirmek için DİSK'e bağlı sendikaların Yürütme Kurulları ile DİSK Yönetim Kurulu varılan sonuçları kamuoyuna bir bildiri ile açıklamaya 
karar vermistir. Bildiri söyledir ; 


"FAŞİZME İHTAR” EYLEMİMİZE 
SOSYALİST DÜŞÜNCE IŞIK TUTMUŞTUR 


20 martta iki saatlik iş birakims şeklinde uygulanan «FAŞİZME İHTAR» eylemini DİSK üyesi bütün 
sendikaların Yürütme Kurulu üyeleri ve DİSK Yönetim 
Kurulu olarak sonuna kadar destekliyoruz. 


Çünkü bugün ülkemizde öğrencisinden öğretmenine, isçisinden köylüsüne, yargıcından, savcısına, tüm halkımız faşist saldırılar nedeniyle can derdine düşmüştür. 
Anayasada temel hak olarak belirlenen insanlarımızın 
yaşama hakkı bombalarla, mermilerle, toplu halde yok 
edilmektedir. 16 Mart'ta dersten çıkan öğrencilerin üzerine atılan bomba bunun son örneği de değildir. Bombaları atan, sağlayan, silahları dağıtan faşist yuvalar 
kanlı işlevlerini sürdürmektedirler. Bu yuvaların dağıtılması, kanlı saldırıların sona erdirilmesi için DİSK 
Yürütme Kurulumuzun «FAŞİZME İHTAR» eylemini en 
doğru tavır olarak görüyoruz. Bu doğru tavra fabrikalardaki işçiler, tarlalardaki köylüler, cübbeleriyle hukukçular, okullardaki öğretmenler, hastanelerdeki doktorlar ve kamu görevlerini yapan 1 milyonu aşkın yetişkin insan, iki saat iş bırakarak destekçi olmuştur. 


ÖRGÜTSEL PEKİŞME... 


20 Mart «FAŞİZME İHTAR» eylemi, DİSK'in örgütsel 
bağlarını daha pekiştirmiş, örgütsel bağımsızlığını güçlendirmiş, parçalanmayı ve savaşkanlığını yitirmesini 
umanları bir kez daha hüsrana uğratmıştır. 


Çünkü 20 Mart «FAŞİZME İHTAR» eylemi, Türkiye 
devrimci hareketinin anti - faşist anti -emperyalist mücadelesinde önemli bir dönemeçtir; devrimci tarihimiz- 
de ilk kez olarak işçi sınıfının -disiplinli öncülüğünde 


iş İşinden atılan işçilerin 
ekonomik ve sosyal 
çıkarlarının sonuna kadar 
savunucusu olacağız. ds 


bütün anti - faşist güçlerin eylem birliğini gerçekleştiren demokratik bir mücadele biçimidir. 


Gerçek etkisini, faşist odakların ve destekçilerinin tepkisinden ölçtüğümüz 20 Mart «FAŞİZME İHTAR» eylemi, işçi sınıfının dünya görüşü olan sosyalizmden ışık 
almıştır. DİSK yöneticileri ve DİSK üyesi sendikaların 
yürütme kurulları olarak gerçek bir anti - faşist mücadelenin, sosyalist dünya görüşü doğrultusunda kitlesel 
eylemlerle olacağına inanıyoruz. Bu konuda tarihsel 
deneyler, bizim inançlarımızı doğruluyor. Yine tarihsel 
deneylerden biliyoruz ki, sosyal demokrat görüş, fasizme karşı yeterli ve etkin mücadele veremez. Biz, Türkiye işçi sınıfının en dinamik sendikal örgütünün yöneticileri olarak, faşizme içtenlikle karşı olan sosyal demokratlara da gerçek bir anti - faşist mücadelenin nasıl olacağını inatla ve kararlılıkla öğretmeye devam 
edeceğiz. Ayrıca Türkiye işçi sınıfının sendikal birliği 
bu aşamada sağlanmamış olmasına rağmen Sınıf uzlaşmacılığına hayır diyen işçi kardeşlerimiz de anti - 
faşist mücadelede 20 Mart direnişine katılarak sınıf ve 
kitle sendikacılığı ilkesinde mücadele eden DİSK'i desteklemişlerdir. Sendikalarının engeliemesinden dolayı bu 


gr amm a am a 


6 Disk üyesi sendikalar Genel 
Grev hakkı istediler & 


eyleme katılamayan işçiler de DİSK'in bu doğru tavrmı 
alkışlamışlardır, 


SOSYAL DEMOKRATLARA DERS... 


Faşizme karşı olduğunu bildirdiği halde, onu önemsemeyenleri gerekli tavrı alamayanları da en kısa zamanda doğru ve etkin bir mücadeleye çağırıyoruz. Onlarm çekingen, dolayısıyla yanlış tavırlarını da kınıyorüz. 


Üretimi ellerinde bulunduran Türkiye işçi sınıfımızın fasizme karşı eylemi, faşizm tırmanmaya devam ettikçe 
etkisini arttırarak sürecektir. Faşizme karşı alınacak 
her türlü önlemi, bütün anti -faşist güçler gibi, DİSK 
te bütün gücü ve olanaklarıyla destekliyecektir. Hiç bir 
güç ve hiç bir engel hatta zindaniar dahi, kararlılığımızı etkilemiyecektir. 


Faşizme karşı mücadele, faşizmin kökü kazınıncaya, 
kaynağı kuruyuncaya kadar DİSK'in gündeminden indirilemeyecektir. Mücadele, faşizme karşı bütün güçleri 
kapsayacak, sürekli gelişecek ve programlı verilecektir... Bu nedenlerle faşizme karşı olduğunu belirten 
bütün anti- faşist güçlerin anti - faşist mücadele için 
ellerindeki bütün olanakları ortaya koymasını istiyor ve 
bekliyoruz. Özellikle siyasal iktidarın işçi sınıfının ve 
emekçi halkımızın ekonomik, demokratik taleplerini ve 
ülkemizi emperyalizme bağımlı hale getiren dış ve iç 
politikalardan ayrılmasını istiyoruz... Anti - faşist mücadelede önemli bir silah olan genel grev hakkının sağlanması, için ısrarlı ve kararlı olacağımızı bildiriyoruz. 


DİSK'in İŞARETİN!I BEKLEMEK... 


Anti - faşist mücadelede en doğal ve demokratik bir 
“haktan kaynaklanan iepkimize gösterilen karşı çıkışlara 
bütün gücümüzle ve birliğimizle direneceğiz. DİSK üyesi 
sendikaların yöneticileri olarak bizler ve bütün üyelerimiz işçi sınıfına ve emekçi halkımıza yönelen anti - demokratik uygulamalara karşı DİSK'in işaretini bekleyecek ve vereceği direktifi örgüt disiplinine uygun olarak yerine getireceğiz. Faşizme karşı onurlu bir mücadele olan 20 Mart direnişi ile işinden atılmış bütün arkadaşlarımızın hukuki ve ekonomik çıkarlarının sonuna 
Kadar savunucusu olacağız. Onlara DİSK güvencesi 
içinde sonuna kadar sahip çıkacağız. Haklarının savunucusu olacağız... 


Bütün anti - demokratik uygulamalara karşı olan DİSK” 
in emperyalizmin ve onun silahlı bekçisi faşizme karşı 
koyduğu ihtar eylemi nedeniyle anti - faşist olduğunu 
söyleyenler bize yöneltilen eleştirilerin yanlış adrese 
yapıldığını bütün kamuoyu çok yakında anlayacaktır...” 
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BASINDA 
20 MART 


Objektif basın işçi ve 
emekçilerin «Faşizme İhtar» 


eylemine hakettiği 
önemi veriyor. 


Günlük basında 20 Mart 
Faşizme İhtar Eylemini, 
eylem öncesinde görmezlikten gelenler bile eylem 
sonrasında olaya geniş yer 
vermişlerdi. Bab-ı Ali tüm 
yeteneklerini zorlayarak 
olayı değerlendirdi. Örnegin Son Havadis 7 sütun 
üzerinden “Grev mi, İhtilâl Provası mı?” diye provokasyon yapıyordu. AP' 
nin yayın organı, haberi 
zenginleştirmek ve yazdıklarının inandırıcı olmasını 
sağlamâk amacıyla THA' 
nın iki ay önce 30 Ocak' 


ta dağıttığı bir çatışma fotoğrafını, 20 Mart'ta olmuş gibi kullanıyor, ama 
bu AP'ye yaraşan gazeteciliğin maskesi, birkaç gün 
sonra Politika tarafından 
düşürülüyordu. Son Havadis, DİSK'in Sesi yayım- 
nın filmlerini kullanmakta 
da yarar ummuştu. Son 
Havadis'in başka zamanlarda çok fazla itibar etmediği Başbakan Ecevit” 
in bir demeci de gazetenin 21 Mart tarihli sayısında yeralıyordu. Ecevit" 
in demecini Son Havadis 


“Olayları Yaratanlar Demokrasiyi Yıkmak İstiyortar” üst başlığı ile “DİSK 
Jakkmda Gerekli Yasal 
İşlem Yapılacak” şeklinde veriyordu. 

Türkeş'çi Hergün, “Kr 
zl Terörden sözediyor. 
“DİSK ve TÖB-DER'in 
Devlete (Başkaldırdığını” 
iddia ederek faşist çevrelerin ele geçirmeye çalıştıkları devlet organlarını 
DİSK'e: karşı kışkırtmaya 
yelteniyordu. Hergiin'ún, 
uyguladığı taktik, DİSK'in 
dışında gelişen ve DİSK” 
in de karşı olduğu bazı bireysel terörist eylemleri 
Faşizme İhtar eyleminin 
bir parçasıymış gibi, kurnazlıkla sunmakti. Hergün, “DİSK militanlarının 
silahla sağa sola ateş ettikleri” gibi gerçek dışı 
haberleri yaymaktan da 
geri durmamıştı. 
Tercüman, “Anarşi Çıkmazı” başlığını seçmişti. 
“Tercüman” imzalı başya 
zıda Faşizme İhtar eylemi, 
“DİSK'in uyguladığı, ideo 
lojik ve bölücü çabalara 
çanak tutan kuruluşların 
desteklediği, aldatılmış,- 
şartlandırılmış öğrencilerin iştiraklerinin sağlandığı direniş hareketi” biciminde nitelendiriliyor, faşistlerin cinayetlerine ve 
yaratmaya çalıştıkları anarşiye kalın bir şal örtmeye gayret ediliyordu. 
Günaydın'ın bakışıyla “Fa 
şizme İhtar” eyleminin 
başlığa çıkarılacak yanı 
“CHP İle DİSK'in Arası- 
nın Açılması” idi. Aynı ga 
zete -2 saatlik iş bırakımı- 
nın “Ecevit'i çok kızdırdığını duyuruyordu: 
Aydınlık, olayı, “İhtar Direnişi Başarıyla Yapıldı. 
İşçiler, Memurlar, Hukukcular, Öğretim Üyeleri 
Yüzbinler Cinayetlere Yeter Dedi.” manşetiyle degerlendirmişti. 
Cumhuriyet sekiz sütununu boydan boya DİSK'in 
eylemine ayırmıştı. Birinci sayfada beş Sütunda di 


renige geniş katılma olduğunu duyuran Cumhuriyet, hemen yanında da üç 
sütün üzerinden Ecevit'in, 
eylemi yasa dışı olmakla 
niteleyen demecini veriyor 
du, Gazetenin beşinci say 
fasının yarıdan çoğu da 
Faşizme İhtar eylemine ay 
rılmıştı. Cumhuriyet “Direnişe Avukatlar, Öğretim 
Üyeleri, Öğrenciler Geniş 
Çapta Katıldı” başlıklı haberde 20 Mart günü gerçekleşen iş birakımını fotoğraflarla yansıtıyordu. 
Politika, birinci sayfada 
yedi sütun üzerinden "“Yığınların Faşizmi Protesto 
Eylemi Görkemli Oldu” 
üst başlığını ve dokuz sütun üzerinden ““Yüzbinlerce İşçi ve Emekçi Faşizme 
İlk İhtarı Yaptı” manşetini kullanmıştı. Birinci say 
fasının hemen tamamını 
bu konuya ayıran Politika, 
dördüncü sayfasında da 
tüm Türkiye'de Faşizme 
İhtar eyleminin uygulanmasıyla ilgili haberleri veriyordu. 

“Milliyetçi, Mukaddesatçı 
Bizim Anadolu”, “DİSK'in 
Dünkü Direnişi Komünistlerin Gövde Gösterisi Halinde Geçti” manşetini atmıştı. Bizim Anadolu, çoğu 
zaman yaptığı anti - komünizm ticaretine, bu kez 
DİSK'i karalamak amacıy 
le başvuruyordu. 


YORUMLAR 


Tercüman patronunun eşi 
Nazlı Ilıcak, DİSK Genel 
Başkanı Abdullah Baştürk” 
ün “eylemimizin kaynağı 
anayasadır” o biçimindeki 
demecini eleştirdi. Nazlı 
Hanım, aşağılayıcı bir úslübu kendine uygun bulmustu. DİSK'i ve Genel 
Başkan Baştürk'ü haksız 
düşürmek üzere “Baştürk 
Efendi” .gibi küçümseyici 
ifadelere yaslanmaktan 
başka çare górememisti, 
Hukuksal planda söyleyecek pek fazla sözü olmadığı anlaşılıyordu. 


Terciiman'ın birinci sayfa 
yazarı, Ecevit'e DİSK'i 
eleştirdiği için sahip çıkıyordu. Günaydın'da Hüsamettin Çelebi, Ecevit'in 
söylediklerinden “bazı söz 
lerin altını çizelim ve bekleyelim'” dediği yazısında, 
Ecevit'i desteklemekte ihtiyatlı olmayı tercih ediyordu. 


SOLDAN GELEN 
ELEŞTİRİLER 


“Faşizme İhtar” eylemi, 
bazı ilerici yazarlarca da 
eleştirildi. Eleştiriler genellikle, eylemi hükümete 
yönelmiş olarak görmekten veya MC karşısında hü 
kümetin yıpranacağı endişesinden kaynaklanıyordu, 
Milliyet'te Örsan Öymen 


cek cevaba bağlıyordu. İfhan Selçuk a “Hükümeti 
sağa itecek eylemler yerine sola çekecek taktikler 
uygulamak gerekmez mi?” 
sorusuna yamt istiyordu. 
Sonraki günlerde Milliyet” 
te Refik Erduran ilerici 
kesimin “Faşizme İhtar” 
eylemine ilişkin tereddütlerine açıklık getirecek bir 
yorumla konuyu ele alıyordu. “Ecevit, DİSK'e, 
sen karışma faşizm tehlikesini ben gidereceğim di 
yor. DİSK'in yanıtı ise 
şöyle: İstediğim gibi üstüne gidemiyorsun o tehlike 
nin. Gideremezsen acısını 
ençok çekecek olan benim. 
İstemezsen de kavgaya ka 
rışmak, faşizmin karşısına 
dikilip gücümü göstermek 
zorundayım.” 


Ga a a E S 


öğ Eylemin Hedefi 
Hükümet Değildi 
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“faşizme çanak tutan, sikı yönetime davetiye çıkartmak için anarşi bezir 
gânlığı yapan bazı gazete 
lerin başlıklarında zil takıp göbek atmaya teşne bir 
hava” görüldüğüne işaret 
ediyordu. Öymen, ertesi 
gün de, “CHP ile DİSK’ 
in arasını açmak için her 
türlü çabayı gösteren bazı 
mihrakların, bu direnişle, 
amaçlarına ulaştıklarını” 
savunuyordu. 

Cumhuriyet başyazarı Nadir Nadi, “siyasal görüş 
ve inancı ne olursa olsun 
insanlık onuruna, demokrasiye ve düşünce özgürlü 
güne bağlı tüm yurttasları hükümeti desteklemeye” 
çağırıyordu. Aynı gazete- 
de Uğur Mumcu da sorunu “Bu hükümet yıkılırsa 
yerine nasıl bir hükümet 
kurulur?” sorusuna verile 


Milliyet'te Mümtaz Soysal 
da DİSK'in eylemini gerçekçi bir yaklaşımla yorumladı. “İşçinin girişeceği protesto eylemleri, kurulacak diyaloglarla daha 
etkili kanallara aktarılaca 
ğı yerde, şimdi sırası mi 
cinsinden gerekçelerle önlenmeye başlanırsa faşizm 
tehlikesi denen tehlikeye 
karşı atılması zorunlu ilk 
adımlardan biri atılmamış 
olur.” 
Politika'da Oya Baydar 
DİSK'i suçlayan Bülent Ecevit'i eleştirmeyi doğru 
buluyor. Ecevit'in açıklamasını “Sağ sosyal demok 
rasinin faşizm karşısında 
tarihsel deneylerin de defalarca kanıtlandığı bir 
yanlış tavrın Türkiye koşullarında bir yenilenmesi” biçiminde yorumluyordu. 
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el MAYIS işçi sınıfının «8 saatlik 
işgünü» için verdiği mücadeleyi 
simgeler. 


1 Mayıs işçi sınıfının bayramdır. Tüm emekçiler ile 
bağlarını pekiştiren, emperyalizme, faşizme karşı mücadelesini geliştiren, işçi sınıfının uluslararası birlik, 
mücadele ve dayanışma günüdür. 


1 Mayıs işçi sınıfının “8 saatlik işgünü” -için verdiği 
mücadeleyi simgeler. 


Kapitalizmin kadın ve çocuk demeden işçileri günde 14 
- 18 seat çalıştırdığı bir dönemde, 1884 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri'nde işçiler bir karar alarak günde 
8 saat çalışma hakkını elde edebilmek için, ne denli 
kararlı olduklarını ortaya koyacak bir gün saptadılar. 
İşçiler günde 10-12-14 saat değil, 8 saat çalışmak istiyorlardı. “Hak verilmez, almır” anlayışı ile seçtikleri 
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günde, tüm ülkede genel grev yapılmasını kararlaştırdılar. 


CHiCAGO'LU 
İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 


1 Mayıs 1886 günü başta Chicago kenti olmak üzere 
ABD'nin birçok kentinde yüzbinlerce işçi genel greve 
gitti. Disiplinli ve kararlı bir grevdi bu. Ama işçilerin 
örgütlü mücadelesi kapitalistleri korkuttu. Olay çıkarttılar çeşitli işyerlerinde. Yalnızca bir fabrikada kiralık katiller 6 işçiyi öldürdüler. Bu katliami protesio etmek amacıyla işçiler 4 Mayıs günü yeniden gösteri düzenlediler. Bu kez daha sonradan ajanların attığı ortaya 
çıkarılan bir bomba patladı gösteri yerinde. 4 işçi daha 
öldürüldü. 


1 MAYIS 
BAYRAM OLUYOR 


Olayların sorumlusu olarak 8 işçi lideri tutuklandı ve 
yargılandı günlerce, Bir işçi liderini öldürdüler 'ücresinde, üç işçi liderini ömür boyu hapse mahküm ettiler ve dört işçi liderini de astılar 11 Kasım 188"'de. 


7 sım 2 


¡EE_R_R__E  — A A SN 


İşçi sınıfı unutmadı 1 Mayıs 1886'yı. Üç yıl sonra 14 
Temmuz 1889'da Paris'te toplanan ve o günlerde devrimci olan: II. Enternasyonal'in (Uluslararası İşçi Der- 


.neği) I. Kongresi “8 saatlik işgünü” mücadelesini daha 


da yoğunlaştırmak ve Mayıs 1886 katliamını protesto etmek amacıyla tüm dünya işçilerinin uluslararası çapta 
birlik ve dayanışmasını sergileyecek, gücünü gösterecek, mücadele azmini ortaya koyacak bir gün olarak 
1 Mayıs'ı seçti. Kutlandı dünyanın her bir köşesinde 
1 Mayıs'lar 1890'dan sonra, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak hâlâ kutlanıyor. 


TÜRKİYE'DE 1 MAYISLAR 


Türkiye işçi simfi da kutladı 1 Mayıs'ları, 1906'lardan 
başlayarak. Kutlama gösterileri 1921'lerde daha bilinçli 
bir düzeye ulaştı. 


Korktu Türkiye'de egemen sınıflar. 1 Mayıs'ı “Bahar 
Bayramı” ilan edip işçilerin kırlara giderek bayram 
yapmalarını, çiçek toplamalarını istediler, 


Amerikancı sarı sendikacılığın temsilcisi Türk -İş ise, 
Sendikalar Yasası ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Yasasının onaylandığı 24 Temmuz gününü “İşçi Bayramı" olarak ilan etti. Türk - İş tarafından lokavtı meşrulaştıran, grev hakkını sınırlandıran, dayanışma ve genel grev hakkını tanımayan yasaların kutsallaştırıldığı 
bir gün ile unutturulmak istendi 1 Mayıs 1886, işçi sınifina. 


YASAK 
KIRILIYOR 


1 Mayıs'ların kitlesel olarak kutlanması yılarca yasaklandı. Ancak DİSK'in öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı 
ve emekçiler bu yasak zincirini 1976'da kırdılar. 1 Mayıs 1976 ve 1977'de sonradan “1 Mayıs Alanı” olarak 
adlandırılan Taksim Alanında yüzbinlerce işçi, emekçi 
toplanarak, korku saldılar yüreklerine egemen sınıfların. 


Uluslar, dilleri, renkleri, dinleri, mezhepleri ne olursa 
olsun tüm dünya işçilerinin çıkarları bir, amaçları ortak, mücadeleleri aynı hedeflere yöneliktir. Bu nedenle daha ilk günlerde “BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ 
BİRLEŞİN” denmiştir. 


GÜNÜMÜZDE DÜNYA 


Sosyalist sistemin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının, 
ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların devrimci 
birlik ve dayanışmasının her geçen gün daha da pekiştiği, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin hızlandığı 
bir dünyada yaşıyoruz. 


Emperyalizm çağında sermayenin uluslararası nitelik 
kazanması işçi sınıfının uluslararası dayanışması için 
yeni maddi temeller sağlamıştır. Çok uluslu tekellere 
karşı, uluslararası çaptaki gericiliğe karşı, savaş kış- 


Amerikancı Sarı Sendıkacılığın 
temsilcisi TÜRK-İŞ, Sendikalar 
Yasası ile Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Yasası'nın onaylandığı 
24 Temmuz'u «İşçi Bayramı» 
olarak ilân etti. 


kırtıcılığına karşı verilen mücadele, harış mücadelesi 
daha da anlam kazanmıştır. 


İşçi sınıfının ırkçılığa, şovenizme, ayrımcılığa karşı mücadelesi her geçen gün biraz daha güçlenmektedir. 


EGEMEN 
SINIFLARIN KORKUSU... 


1 Mayıs dgemen sınıflara KORKU, işçi sınıfına UMUT 
ve MÜCADELE AZMİ verir, Kapitalistler korkar, işçi 
sınıfının örgütlü gücünün açıkça sergilenmesinden. İşte 
1977 1 Mayıs'ında tezgâhlanan kanlı komplo kapitalistlerin bu korkusunun ifadesi olmuştur. Ama 2 Mayıs 
günü ses ¡gelmistir tüm işyerlerinden ve başlamışlardır 
1 Mayıs) 1978 için hazırlanmaya, “1 MAYIS 197'yi 
UNUTMAYACAĞIZ ve HESABINI SORACAĞIZ”. 


İŞÇİ SINIFININ 
İSTEMLERİ 


Emperyalizme, faşizme karşı, şoven, ırkçı baskılara 
141. ve |142. maddelerin kaldırılması için, kamu kesiminde tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için, 1 Mayıs 1977'nin katil 
lerinin bulunup hesap sorulması için, kadın işçilerin, 
çocuk işçilerin, gençliğin istemleri için, yeniden haykıracaklar. 


Sesleneceğiz hep birlikte, Şili zindanlarındaki devrimcilere, Angola'daki, Mozambik'teki, Vietnam'daki dostlara, ulusal kurtuluş mücadelesi veren gönüllü neferlere, 
sosyalist ülkelerin halklarına..., 


Türkiye işçi sınıfı ekonomik, siyasi ve ideolojik mücadelesi önündeki engelleri birer birer aşacak. Grevlerde, direnişlerde 15 -16 Haziran'da, DGM mücadelesinde yeşeren bilincimiz yeni boyutlar kazanacak. İşçi 
sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasının ne anlama geldiğini unutmadan, yurtseverlik ile işçi 
sınıfının uluslararası dayanışmasının bütünlüğünü vurgulayarak yeniden dolduracağız alanları. 


Tertiplere ve baskılara rağmen uluslararası birlik, múcadele ve dayanışma gününü kutlamaya kararlıyız ve 
vargücümüzle sesleniyoruz : 


1 MAYIS'TA 
1 MAYIS ALANINA 


Dm O amp man A ai DGM m 
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1MAYIS 
1978'e 
DOGRU 


Siyasi partiler ve demokratik 
kitle órgútleriyle kurulan iyi 
ilişkiler 1 Mayıs'ta 1 Mayıs 
Alanının hınca hınç dolmasını 
gerceklestirecek. 


T Mayıs'ta 1 Mayıs 
Alanına” sloganını en etkin biçimde hayata geçirmek için 
1 Mayıs Düzenleme Komitesi, 
demokrat tavrının kanıtı olarak çeşitli siyasi parti ve örgüt temsilcileriyle ortak toplantılar düzenlemektedir. 
Toplantılardan ilki 1 Mart 1978 
de beş sosyalist parti temsilcisi ile yapılmıştır. Toplantıya 
Komite Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR 
lle Komite üyesi ve Basıf - İş 
Genel Başkanı Burhan Şahin, 
TSİP adına MYK üyesi Aydoğan Gezer, TİP adına Başkanlık Kurulu üyesi Osman Sakalsız, SDP adına İstanbul İl 
Başkanı Kemal Güler, TEP 
adına Genel Sekreter Şaban 
Ormanlar ve VP adına Genel 
Sekreter Feridun Şakar katılmışlardır. 
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DİSK, Türkiye'nin bütün ilerici partilerinin de 1 Mayıs 
hazırlıklarında söz sahibi olmalarını gerçekleştirmek için 
onları da hazırlık çalışmalarına kattı.. Resimde beş partinin 
temsilcileri ve DİSK Genei Sekreteri Işıklar... 


ÜLKER - 
BAŞTEMSİLCİSİ 
LÜTFÜ AVCI 


Geçen yılki 1 Mayıs, se 
hit vermemize rağmen çok 
iyi düzenlenmişti. Geçen 
yılın tecrübelerine de dayanarak bu yıl daha da 
disiplinli o hazırlanmalıyız. 
İşçi arkadaşlarımıza 1 Ma 
yıs'ın aniamını çok iyi an 
latmalıyız. Eğitim eksikligimizi tamamlamalı, en 
geniş katılmayı sağlamalıyız. Herşeye rağmen, 1 
Mayıs 1978'i kutlamaktan 
geri duramayiz, durmamalıyız. 


Siyasi parti ve demokratik kitle 
örgütleriyle yapılan toplantıda 
Işıklar; Anti faşist mücadele 
ortak çalışmadan geçer. Birlik 
sınıf mücadelesi vere vere 


kurulur. 


DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTLERİ... 


İmayıs Düzenleme 
Komitesi, ikinci geniş toplantısını da demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle 3 Munt 
1978'de yapmıştır. Toplantıya 
52. çağrılı örgütten 34'ünün 
temsilcisi katılmıştır. Ayrıca 
beş sosyalist parti temsilcileri 
de bu toplantıda gözlemci olarak bulunmuşlardır. Toplantıyı 
bir konuşma ile açan DİSK Ge 
nel Sekreteri ve 1 Mayıs Düzenleme Komitesi Başkanı Feh 
mi IŞIKLAR, “bu toplantının 
anlamı büyüktür. Bu, işçi sınıfı 
devrimcilerinin her zamankin- 


den daha çok «birlik» içinde 
olma bilincinin bir kanıtıdır. 
Bunu sevinçle karşılıyoruz” demiştir. 


BİRLİK VE SINIF 
MÜCADELESİ 


Toplantıda Fehmi 
IŞIKLAR daha sonra şöyle devam etmiştir : 


“1 Mayıs Uluslararası Birlik - 
Mücadele ve Dayanışma Günú”nún en güçlü ve görkemli 
kutlanması, Türkiye devrimci 
hareketinin gerçekten "birlik, 
mücadele ve dayanışma” yolunda önemli bir adım olmasını diliyoruz. Yapılacak : hozirlik çalışmaları süresinde, bir- 


birleriyle demokratik. koşullar- 
da ilişkilerini yürüten, sorunlarının çözümünü üreten bir çalışmanın fiili başlangıcı olacağına inanıyoruz. İşçi sınıfının 
öncülüğünde yürütülecek unti > 
kapitalist, anti -faşist, anti- 
emperyalist bir mücadele böyle bir ortak çalışmadan geçer. 
Birlik sınıf mücadelesi vere 
vere kurulur. 


1 Mayıs Düzenleme Komitesi, 
sürdürdüğü bu tür ortak toplantılarda, 1 Mayıs 1978 hazırlıklarını çeşitli boyutlarda ele 
almakta ve sorunlara ortak 
bir çaba ve yaklaşım içinde 
çözümler aramaktadır. 


İ Mayıs'ta 1 Mayıs 
Alanına” sloganı 1978 1 Mayıs'ını kutlamanın en belirleyici niteliği haline dönüştü. 
DİSK'te kurulan 1 Mayıs Düzenleme Komitesi törenin görkemli biçimde kutlanması için 
demokrat bir tavır aldı. Ayrica, 
1 Mayıs gösterilerinde güvenliği sağlamak için binlerce işçinin yürüyüş ve alan güvenliğinde görevlendirileceğini, işçilere büyük görev düştüğünü 
bildirdi. 
İKİ TÜR GÜVENLİK 


Yürüyüş kollarının 
düzenli ve disiplinli olmasını 
sağlamak için, iki tür güvenlik 
önlemi düşünülmüştür. “Genel 
güvenlik” önlemleri, DİSK görevlilerince sağlanacak, alan 
ve yürüyüş kolları bu güvenlik 
ekiplerince (o düzenlenecektir. 
Ayrıca “Özel güvenlik” ise, katılacak sendika ve demokratik kitle örgütlerinin kendi üye 
lerinden oluşan güvenlik ekiplerince oluşturulacaktır. 

Her örgüt kendi flamasıyla yürüyüşe katılacak ve üyeleri bu 
flama altında yürüyecektir. Bu 
konuda hazırlıklar, üye sendikalar ve demokratik kitle örgütleri düzeyinde yürütülmektedir. 
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1 MAYIS HAZIRLIK TOPLANTILARINA 
KATILAN PARTi VE ÖRGÜTLER 


TOPLANTIYA GÖZLEMCİ OLARAK 
KATILAN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ : 


Şaban Ormanlar TEP 
Feridun Şakar vP 

Kemal Giiler SDP 
Yavuz Çizmeci TİP 
Abdülselam Suvakçı TSİP 


DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ 


TMMOB / DSDF / GİB - DER / HDGD / PİM / ENERJÍ - DER / 
AKD / GENEL-DER / SHM-DER / TÜRKİYE ZİRAAT -DER 
/ TÜM - DER / TÚTED / TEKNÍKERLER DERNEGÍ / TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ /-DGDF / İGD / CIRAK-DER / SGB / 
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ / ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DER- 
NEĞİ / YÜKSEK TEKNİKERLER DERNEĞİ / KÖY - KOOP / 
DÖB / İKD / İST. DEV - GENÇ / TÖB - DER / TÜMÖD / HALK- 
EVLERİ / SİNEMA EMEKÇİLERİ SENDİKASI / TİB / KIBRIS- 
LILAR ÖĞRENİM VE GENÇLİK FEDERASYONU / TÜRKİYE 
YAZARLAR SENDİKASI / BARIŞ DERNEĞİ / İST. BAROSU 


1 Mayıs'ın Türkiye'de işçi bayramı olarak benimsenmesine inancımız tamdır. Kesin kararlıyım; geçen yılki katliam beni 1 Mayıs'a katılmaktan alıkoyamaz. Arkadaşlarımıza bu yönde yol göstermeliyiz. Özellikle kadın arkadaşlarımızın katılımı az olmaktadır. İşyerlerinde eğitimi hızlandırmak gerekir. Kitap ve broşür hazırlamak gerekir. Bllinci geliştirmeliyiz. 1 Mayıs, işçilerin bayramıdır, bütün 
Türkiye. işçilerini 1 Mayıs'a katılmaya çağırıyorum. 


ÜLKER 
TEMSİLCİSİ 

ÜLKER 
PEHLİVAN 


Geçen yılın 1 Mayıs’ 
indan sonra bu yıl 1 Mayıs'ın 
ayrı bir önemi var. Türkiye işçi sınıfı, saldırıya uğranılan ve 
36 şehit verilen 1977 Mayıs’ 
ının anısını da alanı doldurarak yaşatacak. Türlü tertiplere rağmen uluslararası işçi Sınıfının somutlaşan dayanışmasında kendi yerini almaya devam edecek. 


ÇALIŞMALAR 
YOĞUNLAŞIYOR 


Çalışmaların disiplin 
altında sürdürülmesi için, DİSK 


© En geniş bir kitleyle birlik ve mücadele 
günü kutlamak için Türk-İş üyesi ve 
bağımsız sendikalarda DİSK'le ortak 
plânlamaya katılıyorlar. 


ten başlayarak bölgelere, işyerlerine, demokratik örgütlere kadar yayılan 1 Mayis Komiteleşmelerine gidiliyor. Her, 
1 Mayıs Komitesi, kendi alanı 
içinde, çalışmalarını yoğunlaştırıyor. + 


ISIKLAR: 1 MAYIS, 1 MAYIS 


ALANINDA KUTLANACAKTIR 


DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, Taksim Alanı'nda 1 Mayıs’ 
ın kutlanmasına izin verilmeyeceği haberlerinin basında yer alması üzerine bir demeç vermiştir. Işıklar, demecinde “gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını, 1 Mayıs'ın bu yıl da 1 Mayıs Alamnda kutlanacağını”” açıklamıştır. 


Işıklar'ın demeci özetle şöyledir : 


“İşçi sınıfımız, uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 
olan 1 Mayıs'ı yine Taksim Alanı'nda kutlayacaktir. Bu isteğin 
engellenmesine yönelik girişimleri yasal hakların engellenmesi 
olarak görüyoruz. Hiç bir güç, kazanılmış hakları kullanmamızı 
durduramaz. DİSK, 6 Şubat 1978 tarihinde İstanbul Valiliğine başvurarak yasal prosedürü tamamlamış ve Taksim Alanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayacağını açıklamıştır. Vali Sayın İhsan TEKİN'in 30 
Mart tarihli, D. 2 no.lu “alındı” yazısı ile de bu hak kesinlik kazanmıştır. Bu konuda bütün örgüt üyelerine gerekli duyuru yapılmiş ve geri dönülmez hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. 


DİSK Yürütme Kurulu kararıyla kurulan 1 Mayıs Dúzenleme Komitesi, çalışmalarını üye 
sendikalar, Türk -İş üyesi ve 
bağımsız .sendikglar, demokratik kitle örgütleri, siyasal 
partiler düzeylerinde yürütme- 
ye başlamıştır. 


Üye sendikalara bir genelge 
ile, 1 Mayıs çalışmalarını yürütmek için merkezi komiteler 
kurulması istenmiş ve hazırlıklara başlama talimatı verilmiştir. Düzenleme Komitesi,*sendika temsilcileriyle toplanarak 
komiteleşmeler anlatılmış, daha sonra sendikular komite . 
başkanlarıyla Genel Merkez'de 
bir toplantı düzenlemiştir. 


TÜRK-İŞ ve 
1 MAYIS... 


İşci sınıfının bilimi 
kılavuzluğunda, örgütsel bağımsızlığını korumaya özen 
gösteren DİSK, demokratik 
platformda ilkeli bir açıklık ile 
demokratik güçlerin eylem birliğinin sağlanması çerçevesin- 
de konuya eğilmiş, demokratik 
kitle örgüt temsilcilerinin de 
soruna paralel yaklaşımları, 
bu eylem birliğinin kalıcılığı 
yolunda sevindirici izlenim bırakmıştır. 


Düzenleme Komitesi, Türk - İş 
üyesi ve bağımsız sendikaların 
da 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik - mücadele ve 
dayanışma gününe kitlesel katılımlarını sağlamak yolunda ça 
lışmalarını devam ettirmektedir. 
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BİRLİK YOLUNDA 
1 MAYIS 


«1 Mayıs 1976 ve 77'yi 
unutmayacağız... Hesabını 
soracağız...» 


1 Mayıs'ın tarihsel 
öneminin bilinci içinde çalışmalarını yürütürken, 1 Mayıs 
1978'de anti - emperyalist, anti - faşist, unti - şovenist güç 
ve eylem birliğinin kalıcı adım 
larının atılacağı inancıyla sorunlara yaklaşmaktadır. 


Ülkemizde faşist saldırıların 
ilerici, devrimci, sosyalist uyirımı yapmadan ölüm kustuğu, 
demokratik örgütlerin bombalı 
saldırılara uğradığı, devlet kademelerinin faşist milislerce 
işgal edilmiş, tekelci sermayenin kendi ekonomik politikasının açmazını, gizli- açık tertiplerle oçığu vurduğu şartlarda, gündemin birinci maddesi, 
bağımsızlık - demokrasi - sosyalizmden yana güçlerin eylem 


birliği olmaktadır. 

İşte bu yıl 1 Mayıs 1978'i, 1 
Mayıs alanında, bu şartlarda 
kutlayacağız. 1 Mayıs Düzenleme Komitesi, çalışmalarını 
bu nesnel koşulları göz önünden ırak tutmadan sürdürmektedir. 


UZEL BAŞTEMSİLCİSİ 
TAHSİN ÇALIŞKAN 


sinde hiçbir yılgınlık olmamıştır. Aksine, 1 
Mayıs 1977, bizi mücadelenin alabildiğine 


1 Mayıs 1977'yi kutlarken üç arkadaşımızı 
şehit verdik: Ziya Baki, Kahraman Alsancak, 


Hasan Yıldırım. Arkadaşlarımızın ölümüne 
üzülmemek elde değil, Ancak sınıf mücadelesi bilinci içinde olunca, mücadelenin de 
güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. 
Arkadaşlarımızın aileleriyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz; onlar da mücadelemize destek 
vererek bizleri güçlendiriyorlar. 


Kanlı 1 Mayıs 1977'ye rağmen UZEL işçi- 


içine attı. 1 Mayıs bizim dileğimiz, hasretimiz, ondan asla vazgeçmeyiz. 1978 1 Mayıs" 
ını daha da görkemli bir biçimde kutlayacağız. Ülke çapında işçi sınıfı dayanışmasını DGM direnişinde yaşadık, uluslararası 
dayanışmayı MESS grevinde somut olarak 
gördük. 1 Mayıs bu dayanışmanın uluslaradayanışmayı MESS grevinde somut olarak 
gördük. 1 Mayıs bu dayanışmanın uluslararası planda dile getirilmesidir. 


k 
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iŞCi MEMUR 
DAYANIŞMASI 


Memur kesintilerinden 
oluşan milyarlık 
fonlar, 13 sanayi ve 
ticari kuruluşa 
sermaye olarak 
yatırılmıştır. 


"MEMUR SOSYAL GÜVENLİK ÖRGÜTÜ 
EMEKLİ SANDIĞI YAĞMALANMAKTADIR 


Türkiye'de bütün kamu 
görevlileri, aylık gelirleri üzerinden kesilen % 8 emekli sandığı 
payının nerede, nasıl, niçin harcandığını bilemezler. Emekli Sandığı 
tam bir kapalı kutudur. Yönetimin 
de sandığın gerçek sahibi olan 1 
milyonu aşkın kamu görevlisinin 
hiç bir söz hakkı bulunmaz.. Bu, 
Türkiye'de bütün çalışanların 
sosyal güvence örgütleri için geçerli bir gerçektir. Ama Emekli Sandığı daha da bir ayrıcalık taşımaktadır. Çünkü, bu kuruluş tam bir 
«yemlik» yabancı sermaye ile «işbirlikci» hale dönüştürülmüştür.. 


KIRK TARAKTAKİ BEZ... 


Yaşamın ağır yüküne katlanan ve bu katlanmaya alişan kamu görevlileri, maaşlarındaki kat- 


sayının 15'lere 16'lara katlanmasını 
bekleye dursunlar, aylık keseneklerin oluşturduğu milyarlık fonlar, 
13 sanayi ve ticari kuruluşa sermaye olarak yatırılmıştır, Bunlar 
içinde memurların paralarını yatırmaları için bankalar, özel arabalarını bırakmaları için de oto 
garlar bile vardır. (!) Yada eşleri ile dinlenmek için kalabilecekleri turistik oteller ve tatil köyleri yatırımlar içinde en büyük payı almaktadır. .. 


ITY İLE ORTAKLIK... 


Yanda listesi görülen Emekli Sandığı yatırımları içinde en önemlisi, «Emek Turistik Limited 
Şirketisdir. Bu şirket, Emekli Sandığını bütün Türkiye'nin 9'u lüks, 
diğerleri 1. sınıf olan 26 turistik 


otelinden sekiz tanesine memurlar 
adına sahiptir. Bir tanesinin de ortağıdır... Bu ortaklık da Şili'de 
halk iktidarını deviren ABD'nin 
meşhur çokuluslu eli kanlı şirketi 
ITT” ile dir. Yani sözün kısası Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan, 
bütün devlet, kamu iktisadi girişimleri ve belediye memurları, eli 
kanlı ETT'nın bile ortağı (!) haline getirilmişlerdir. 


Türkiye'nin turistik yatak kapasitesi 8057'dir... Bunun % 60'ına Türkiye'nin bütün memurları sahiptir (1)... Tatil köyleri açısından 
da durum bundan farklı değil, 
Türkiye'nin 1 milyonu aşkın memuru 8 tatil köyünün üçünü, yatak kapasitesinin de % 30'unu e- 


linde bulundurmaktadırlar. 
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Bütün kamu 
görevlileri, aylık 
gelirleri üzerinden 
kesilen % 8 Emekli 

: Sandığı payının nerede, 
nasıl, niçin 
harcandığını 
bilmezler. 


YABANCI SERMAYE İLE 
İLİŞKİDE ÖNCÜLÜK 


Turizm alanında yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi, memur sosyal güvence örgütü olan Emekli 
Sandığı eliyle olmuştur. Bugün 
Türkiye'nin bütün memurları emperyalizme karşı da olsalar, sömürüye karşı mücadelenin en ön 
saflarında bile bulunsalar, şu gerçek hiçbir zaman değişmez: Memurlar, kendi istemleri dışında yabancı sermayeye ortak edilmişlerdir. Ancak bu ortaklık, memurlar 
açısından sadece bir kez daha sömürülmeyi ifade etmektedir. Çünkü, ortaklıktan memurların payına 
sömürülmekten başka birşey düşmemektedir. Emekli Sandığı Yasası işbirlikçi siyasal iktidarlar elinde böyle bir sonucu yaratacak biçimde düzenlenmiş, demokratik 
hakları olmayan memurlar bu biçimlenişe karşı ağırlıklarını koyamamışlardır, 


Ortaklıklardan biri de 
Şili'de halk iktidarını 
deviren ABD'nin 
meşhur çokuluslu 

eli kanlı 

şirketi ITT iledir. 


Bu gün, şu otellerde Türkiye'nin 
bütün 'memurlarının hakkı, payı 
vardır; ancak işletmeciliği, yabanclara (o bırakılmıştır. o Çataldan, 
kaşığa, bardaktan, tabağa, yataktan, koltuğa, halıya kadar her şeyi memur keseneklerinden karşılandığı halde, yabancı sermaye bu 
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vuyuk tarabya oteLı ısletmesı 


ronal mudurluğu 


12,5.1977. 


sırketmız mudurler kurulu Mysm3 


uyes1ı Sayın nıhat bayramogLu'na 


24.5.1977 tariginden ıtıbarer: 6 gun muddetle bır odanın rezerve 


edilerek teylıdını rıca ederiz, 


~ muammer baykan 


göpelL mudur 


buyuk tarabya otel1 
ısletmaesı genel mudurluğu 


ıstanbul 
Prof 10 1977 


zılat yonet melıgının V/â madüt 


dundar karasar | 


genel mudur muavini 


ol 


ole 
ey ba 


La, 
27 { Uma 
ankara imar muduru sayın turgut tuncay adına 24-26 «asım1977 
tarihleri arasında 3 gur icin bir ola. rezerve edilmesini, en- 


ceregince oda usratı tahakkuk 


ttirimenesin1,extralarincar o/o 75.tenzılat yapılmasını ve 
erervesyonun teyidını rica estriza 


muammer bayxan tevfik zkaltun 
genel muuur mw, 


genel mudur 


Emekli Sandığı'nın turizm sektörüne yapmış olduğu yatırımlar tam bir 
yağmadır. Bu yağmaya Şili'de Allende Hükümetini düşüren Sheraton Ote- 


linde ITT'de katılmaktadır. 


kuruluşlar üzerinde tam yetkili ve 
hakim bulunmaktadır. Bunlar Hilton Oteli, Büyük Ankara Oteli, 
Foca tatil köyü, Kuşadası tatil köyü, Sheraton oteli (% 32'lik payla 
ITT' ile ortak) ve benzerleridir. 


EMEKLİ SANDIĞI 
NASIL YÖNETİLİR 


Kamu görevlilerini sosyal güvenceye bağlayacak olan Emekli 
Sandığı, 1949 da kurulmuştur. Maliye Bakanlığına bağlıdır. Yani siya 
sal iktidarın denetiminde çalışmak 
tadır. Zaten kuruluşa yöneticilik 
yapanların kişiliklerine bakıldığın- 
da bu gerçek daha da açık kanıtlanmaktadır. Genel müdürlük sürekli olarak iktidar partisinden 
milletvekilliğini kaybetmiş olanlara, eski bakanlara vs. verilmiştir. 
Yönetim kurulları da siyasal etkilerle oluşturulmuştur. Şu isimler bunun en açık ve inandırıcı 
kanıtıdır: bir önceki genel müdür 
Muammer Baykan eski AP Çanakkale milletvekili, (o Orhan Cemal 


Fersoy, Bayar'ın avukatı ve AP 
eski milletvekili, eski AP'li bakanlardan Hasan Dinçer. Daha bir çok 
örnek isim bu gerçeği fazlasıyla açıklar. Bunların yanı sıra sözde demokratikliği sağlayan yalnız Kurum bünyesinde çalışan memurların temsilciliğini yapan bir üye daha bulunmaktadır. 


GENEL KURUL, 
YETKİSİ TBMM'DE 


Emekli sandığının harcamalarını denetleme görevi, 1964 yılında yapılan bir yasal değişiklikle Millet Meclisine verildi. Yani 
bir anlamda bütün kamu görevlileri adına genel kurul görevini 
millet vekilleri üstlendiler. Tabi 
mecliste hangi parti çoğunlukta 
ise, yani siyasi iktidarı hangi parti elinde bulunduruyorsa, Emekli 
Sandığının milyarları üzerinde o 
parti hakim oldu... 

Emekli sandığının omilyarlarına 
hakim olmak bir anlamda altın 
yumurtlayan tavuğa hakim olmak 


a ae 


zz 


demektir. Emekli sandığının yani 
memurların ekonomik olanakları 
ile, siyasal güç sağlanabilir, suspayı verilebilir, daha da ötesi, 
tam bir açgözlükle talan gerçekleştirilebilir. Her türden lüks kaprisler tatmin edilebilir. Çatlayıncaya kadar viski içilir. Köpeklere 
pirzola yedirilir. Yedi göbek akrabaya ömürlerinde görmeyecekleri lüks yaşatılır. Rüşvet verilebilir. Çünkü, emekli sandığının sa- 
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EMEKLi SANDIGI 


YATIRIMLARININ 
TAM LiSTESi 


TÜRKİYE EMLAK KREDİ 
BANKASI 


DENİZCİLİK BANKASI 
DENİZ NAKLİYAT T.A.O, 


ESKİŞEHİR ÇİMENTO 
FABRİKASI A.O. 


T.C. MERKEZ BANKASI 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 
ANADOLU DEMİRYOLU 


EMEK İNŞAAT VE İŞLETME 
A.Ş. 


EMEK TURİSTİK TÜRK 
LİMİTED ŞTİ. 


KIBRIS TURİSTİK TÜRK 
LİMİTED ŞTİ. 


PETRO KİMYA PETKİM A.O. 
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. 


TUTUM BANKASI 
(Tasfiye Halinde) 


hip olduğu Turistik bütün kuruluşları kapsayan bir yönetmenlik vardır... Bu yönetmeliğin resmi adı 
«TENZİLAT VE İKRAM YÖNET- 
MELİĞİ»dir, 


YÖNETMELİKLİ 
YAĞMA... 


Yağraanın yönetmelikle dü 
zenlenmesi de yine belki tarihde 
ilk kez olarak Emekli Sandığı 
bünyesinde görülmüştür. Düzenlenen ve bütün yasalara aykırı olarak yürürlüğe sokulan bu resmi 
yönetmelik, geldiği anti - demokratik kaynaklara iletilmelidir. Memür kuruluşları bu yönetmeliğe kar 
şı savaş açmalıdır. Çünkü yağmalanan, kendi güvence örgütüne verdiği aylık kesenekleridir... Yönetmeliğin ortadan kaldırılması için 
yasal bütün girişimler yapılmalıdır. Böylece yağma durdurulmalı, 
ve Emekli Sandığının demokrat bir 
yönetime kavuşturulması için ilk 
adım atılmalıdır. 


KİMLER YİYOR? 


Terai ve ikram yönetmeliği 7 ayrı maddeden oluşuyor. 
Ayrıca her madde kendi içinde 
çeşitli fıkralara bölünmüş, bunlar- 
da 27 tane... Yönetmeliğin yürürlüğe girişi 11 Nisan 1975... Yönetmelikten tenzilat hakkı kazananlar bakanlar, parlamenterler, yüksek rütoeli askerler ve devlet memurlari, otelin bulunduğu kentin 
Belediye Başkanı ve valisi, otele iş 
getiren acenteler, eğer Hava Yolları Emekli Sandığı yöneticilerine 
ikram yapmayı kabul ederse onlar, Maliye Bakanlığı'nın görevli 
müfettişleri, gazeteciler, eski genel müdürler, evlenme töreni yapan kurum bünyesindeki memurlar, yönetim “kurulu üyeleri vs... 


Bunlar % 25'den 9108'e kadar 
varan tenzilâttan yararlananlar... 
Eğer otel müdürleri, genel müdür 
ve yönetim kurulu üyeleri ve kendilerine yetki verilmiş başkaca 
görevlilerde bazı konuklarına ikram yapmakta yarar görürlerse 
onların belirleyecekleri herkes, 
memur parasını % 100'e kadar varan oranlarda yeme hakkına sahiptirler... Hatta yönetmeliği uygulamada bazı işçilerin engel çıkarması karşısında AP'li genel mü 
dür bir genelge yayınlayarak yağ 
manın kurallara göre eksiksiz uygulamasını işletme cesareti bile 
göstermektedir. 
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ZARARIN SORUMLUSU... 


İşte böyle bir yapı içinde hiç bir işletmecilik kuralı tanımadan geliri ile gideri arasındaki 
ilişkiyi, politik hesaplara göre yapan bir yönetim, tabii ki kâr değil 
zarar edecektir. Hatta işletmelerin yöneticileri de böyle bir yapi 
içinde neden kâr edemediklerini 
memur parasıyla işçi sınıfı düşmanlığı yaparak bir güzel anlatacaklardır... Diyeceklerdir ki, «işçi 
ücretlerine zam yaptığımız için 
otelimiz 1976/77 döneminde zarar 
etmiştir.» 


Bu beyanın doğruluğu araştırılma- 
dan, işçi sınıfının yakın dostu 
memurların parasıyla işçi sınıfı 
düşmanlığı yapılacaktır. Ama işin 
aslı hiç de yapılan beyanlarda ki 
gibi değildir. Bu araştırıldıkça ortaya çıkmaktadır. İşçi sınıfının 
hizmet iş kolunda çalışan sendikal 
örgütü bu konuda gerekli araştırmaların ön hazırlığını yapmıştır. 


OLEYİS sendikasının bu konuda 
yaptığı araştırmaların ön sonuçlarına göre, memur parasıyla kurulan otellerin müşterilerle doluluk 
oranları gerek Avrupa gerekse 
ABD'nin lüks otellerinin doluluk 
oranlarından fazladır. Buna rağmen % 60 doluluk oranı ile kâr 
etmesi gereken oteller bilançolarında zarar göstermişlerdir. 


GEREKÇE... 


Gerçekten de yağmanın 
başını tutmuş olanlar, gercek sorumluları yani kendilerini, zarar 
gerekçesinin dışında tutmak için 
hedef şaşırtmışlardır. Çalışma ra- 


porlarında işçilere ödedikleri üc- 


retleri de fazla göstermektedirler. 
Ama bu şaşırtma çabaları da sonuç vermez. Çünkü bilinmektedir- 
ki, otellerde çalışanları iki kesimde toplamak mümkündür. Birinci 
kesimde sabit ücretliler, ikinci 
kesimde de % 10'dan pay alanlar.. 
Bu iki kesim arasında ücret standardı açısından büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. 


Zarara neden olan, memur parasinı çar çur eden yöneticiler % 10 
ları da işçi ücretleri ortalamasına 
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Mecliste hangi parti 
çoğunluktaysa 
Emekli Sandığının 
milyarları üzerinde o 
parti etkin olmuştur. 


katarak işçilerin yüksek ücret aldığını öne sürmektedir. Bu şark 
açıkgözlüğüne gerek duyanlar, kendileri dışında kalanları bilgisiz 
sanmaktadırlar. Ama ödenen % 10 
ların müşterilerden alındığını her 
kos bilmektedir. 


İşte bu oyunun ardına gizlenenler, 
gerçekte çalışan işçilerin aldıkları 
2728 liralık ortalama ücreti 4248 
lira olarak (örneğin Maçka otelinde) göstermektedirler, Emekli 
Sandığı, çalıştırdığı işçilere çok az 
ücret öderken, aynı görevi yapan 
yabancı sermayeli turistik otellerde işçi ücretleri ortalaması örneğin 
Hilton'da 10.136 lira olmaktadır. 
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BÜYÜK TARABYA OTELİ 
(İSTANBUL) 


MAÇKA OTELİ (İSTANBUL) 


BAYRAMOĞLU TATİL KÖYÜ 
(ISTANBUL) 


STAD OTELİ (ANKARA) 


BÜYÜK SAMSUN OTELİ 
(SAMSUN) 


ATATÜRK ORMAN 
ÇİFTLİĞİNE AİT MARMARA 
OTELİ 


ANAFARTALAR ÇARŞISI 
İŞ HANI (ANKARA) 


BÜYÜK EFES OTELİ (İZMİR) 


ÇELİK PALAS OTELİ (BURSA) 


MEMURLAR 
EMEKLİ SANDIĞINA 
SAHİP ÇIKACAKTIR. 


Emekli sandığının, yani 
bütün kåmu görevlilerinin aylık 
keseneklerini talanlıyanlar, zarar- 
dan kurtuluşun yolunu da kısa 
yoldan göstermektedirler: «tek çi- 
kar yol personel giderlerinin dondurulmasıdır» 


Şüphesizki bu talan böyle gitmeyecek, kamu görevlileri bir gün 
kendi keseneklerinin ve güvence örgütünün gelirlerinin yağmalanması engelleyeceklerdir.... Emekli sandığı siyasal iktidarların 
yemliği olmaktan kurtarılacaktır. 
Yönetim demokratlaştırılacaktır. 
Tenzilat ve ikram talanını düzenleyen yönetmelikler kaldırılacaktır. İşletmeler modern işletmecilik 
bilimi içinde memur güvence örgütüne gelir getirme amacına yönelecektir. İşçilerin yönetime katılması sağlanacaktır. Memur kesenekleri zorunlu olarak yatırımlara ayrılacaksa, bu sanayileşmeyi 
hızlandırıcı kesimlere yönelmelidir. 


ULUS İŞ HANI (ANKARA) 
EMEK İŞ HANI (ANKARA) 
LALE SİTESİ (ANKARA) 


SERKL DORYAN BLOKU 
KARAKÖY (İSTANBUL) 


HARBİYE EMEK İŞ HANI 
(ISTANBUL) 


TARABYA PLAJ İŞLETMESİ 
(İSTANBUL) 


EMİNÖNÜ OTOPARK 
İŞLETMESİ (İSTANBUL) 


SANTRAL GARAJI (BURSA) 


ESKİŞEHİR OTOGAR 
İŞLETMESİ (ESKİŞEHİR) 


SİGORTA ACENTELİĞİ 


katılıyorlar. 


ULUSLARARASI 
İŞÇİ SINIFI 
BİRLİĞİ 


DSF 9. Genel Kuruluna DİSK 
Genel Sekreteri Fehmi Işıklar 
ile DİSK Genel Başkanı 
Vekili Mukbil Zırtıloğlu 


Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)'nun 
9. Kongresi 16-23 Nisan 1978'de Prag'da toplanıyor. 
Toplantıda DİSK'i Genel Sekreter Fehmi ISIKLAR'la 
Genel Başkan Vekil Mukbil Zırtıloğlu temsil edeceklerdir. Bugün Dünya'da ve Türkiye'de işçi sınıfı ve 
tüm ilerici, devrimci güçler önümüzdeki kongrenin 
uluslararası düzeyde hızla gelişmekte olan demokratik sınıf ve kitle-sendikacılığına, dünya sendikal hareketinin birliği sorununa ışık tutacağına inanıyor 


ULUSLARARASI KALICI BİRLİK... 


Bugün ülkemizde olduğu gibi tüm kapitalist 

ülkelerde uluslararası sendika! hareketin birliği hayati önemini korumaktadır. Kapitalist sömürüye, savaş kışkırtıcısı tekellere karşı direnen. mücadele veren tüm işçilerin çıkarları bu birliğin gerçekleşmesinden yanadır. Varılan bu aşamada birlik istediği sàdece soyut bir istek olmaktan çıkmış, bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bir parçası olmuştur. 
Birlik yolunda atılan adımlar ve alınan yol henüz 
kalıcı sonuçlar yaratmamış olmasına rağmen tüm 
ülkelerde işçi sınıfının devrimci sendikaları tarafından savunulan ilkeler giderek hayata geçmektedir. 
Birliğin zorunluluğu bilinçli işçilerin eylemlerinde netleşmekte, ortak eylem alanları genişlemektedir. 


© DİSK üyesi çeşitli sendikalar 
DSF içinde yerlerini almaya 
başladılar. Keramik-İş, 
Maden-İş, Basın-İş ve 
Dev-Maden-Sen DSF"'ye 
katılan ilk sendikalar 
oldular. 


DİSK VE ÇOKULUSLU TEKELLER 
Emperyalizmin bu döneminde tüm gerici güçlerin birleşerek, büyüyen işçi sınıfı hareketinin karşısına ortak olarak dikilmesi gerçekleşmiştir. Bunun 
karşısında işçi sınıfının uluslararası birliği yakıcı bir 
görev olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olan 
DİSK bu konuda elinden gelen çabayı göstermeye, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde işçi sınıfının sendikal birliğini sağlama yolundaki girişimleri 
desteklemeye ve sağlam ilkeli bir eylem birliğini gerçekleştirmeye kararlıdır. 
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Çok iyi bilinmelidir ki, dayanışmayı ve eylem birliğini baltalayıcı sekter tutumlar, bencil çıkarlar uğruna her türlü yakınlaşmayı bozan davranışlar uluslararası işçi sınıfı mücadelesini zayıf düşürecek, çok 
uluslu tekellere karşı ortak eylemin gerçekleşmesini 
geciktirecektir. Fakat engellere rağmen hem ulusal, 
hem uluslararası düzeyde işçilerin ortak eylemi gelişerek birleşmekte, sendikal hareketin mücadele platformu genişlemektedir. 


ULUSLARARASI DAYANIŞMA 
VE MADEN-İŞ GREVİ 


Bugün tüm kapitalist ülkelerde birlik sorununu gündeme getiren maddi koşu'lar vardır ve bu koşullar kendini dayatmaktadır. Emperyalist tekellere ve-çok ulus- 


lu şirketlere karşı uluslararası düzeyde eylem yürütme 
ihtiyacı gerçekten güncel bir sorun olmuştur. Kapitalist - emperyalist güçlerin biraraya gelmesi, tüm dünyada işçilerin de ortak bir dayanışma programı içinde bulunmalarını gerektirmiş, sendika merkezleri arasında olumlu yaklaşımları doğurmuştur. Bunun örnekleri ülkemizde de yaşanmaktadır. DİSK üyesi Maden-İş Sendikasının yürütmüş olduğu grevlerin dünya 
sendikal hareketinde yankıları uyandırması bunun göstergesidir. 


Birlik sürecini hızlandırmak, uluslararası sendikal 
hareketin eylemlerini birleştirip merkezileştirmek, eşgüdümü sâğlamak kaçınılmaz bir görev olmuştur. 
Çünkü DİSK sendikal hareket içindeki değişik eğilimlerinin ilkeli ve uyumlu bir biçimde birle- 


DSF NASIL KURULDU ? 


© DSF kuruluşunda 56 ülkenin 
64 Milyon emekçisini temsil 


ediyordu. 


Dünya'da sendikal 
hareketin birliğini gerçekleştirme çabaları 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesi- 
ne dayanır. Sendikal birliğin 
oluşması için 1930'larda başlayan çalışmalar 1934 yılında 
Uluslararası Kızıl İşçi Sendikaları'nın kendini feshetmesiyle yeni bir aşamaya girdi. 
Ne var kl, savaşın patlak ver 
mesiyle birlikte işçi sınıfı 
içinde önemli ayrılıklar başgösterdi. Bu ayrılıklar birliğin olumlu yönde gelişen çabalarını da etkiledi. 


Ancak savaş sirasında faşizme karşı yürütülen mücadele safları da pekiştirmiş, birliğin öneminin 
bilinçli işçiler tarafından kav 
ranmasını sağlamıştı. Daha 


savaş sırasında başlayan yak 
laşımlar ortak hareket etmenin zorunlu olduğunu gösteriyordu. 1941 yılında eylem 
birliği için biraraya gelen 
Sovyet ve İngiliz Sendikalarının çabası bunun göstergesi 
oldu. Kurulan ilişkiler olumlu 
sonuçlar doğurdu. 1944 yılında Fransız ve İngiliz sendikalarının bir Dünya Sendikalar Konferansını hazırlamak 
amacıyla bir araya gelmesini sağladı. Bunun ardından 
Londra'da Sovyet, İngiliz ve 
Amerikan sendikaları toplandı. Bunu Moskova'da yapılan Sovyet ve Fransız sendika komitesinin toplantısı izledi. Çalışmalar oldukça olum 
lu bir hava içinde geçiyor, 
sendikal birlik yolunda önem 
Ji adımlar atılıyordu. 


Sonunda kalıcı kararların alındığı, 35 ülkeden 
50 milyon işçinin temsil edildiği Londra Konferansı 1945 
yılının Şubat ayında yapıldı. 
Artık demokratik, kitlesel, 
uluslararası birliği gerçekleş 
tirecek bir örgütün kurulmusı zorunluydu. Sonunda 3 
Ekim 1945'te Paris'te 56 ülkeden 64 milyon emekçiyi 
temsilen 272 sendikacı biraraya gelerek Dünya Sendikalar Federasyonu'nu kurdular. 

DSF'nin kurulması gerçekten 
büyük bir atılım olmuştu. 
Çünkü işçi sınıfının uluslararası birliği savaşın yıkıntıları arasından yükselen güçlü bir sesti. Bu arada faşizm 
geriletilmiş, sosyalist sistem 


“ güç kazanmıştı. 


şerek sağlayacakları eylem birliğinin ulusal ve uluslararası planda büyük etkinlikler yaratacağı ve” kapitalist sömürüye karşı mücadelede önemli mevziler 
kazandıracağı görüşündedir. 


DİSK üyesi bilinçli işçiler bu gerçeği her geçen gün 
artan hızla kavrıyor ve hayatın her alanında birliğin 
gerçekleşmesi için çaba gösteriyor. 


DSF'NİN KURULUŞ KONGRESİNİN 
KARARLARI GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR 


DSFnin Kuruluş kongresinde alınan kararlar işçi sınıfının uluslararası düzeyde güç ve eylem birliğini sağlamlaştıran, kalıcı bir birliğin temellerini atan 
kararlardı. Gerçekte bu kararlar, sınıf ve kitle sendikacılığının I. Enternasyonal'dan bu yana yapılan 
uluslararası toplantılarda ve kongrelerde biçimlenen 
devrimci siyasetin bir devamıydı. Kuruluş kongresinin bugünde geçerli olan kararlarında dile getirilen 
amaçlarını sıralamakta yarar vardır: 


© Savaşa ve savaşın nedenlerine karşı yıkılmaz 
ve kalıcı bir barış için çalışmak, savaşın 
nedenlerine karşı mücadele, savaş kışkırtıcısı 
ve faşist gelişimin yaratıcısı olan büyük tekellere karşı eylem, 


@ Emekçi halkın istemlerinin karşılanması, sendikalara katılma özgürlüğü, daha geniş sendi- 


Kanada'da DSF'nın yaptığı kitlesel bir gösteri 
Kanada işçi sınıfmca büyük ilgi gördü... 


kal haklar, “eşit işe, eşit ücret” ilkesinin tanınması, fiyat denetiminin tanınması ve bu denetimde işçilerin yeralması, genel toplumsal 
yararlılıklar sisteminin kurulması, v.b. 


© Sömürge sisteminin ortadan kaldırılması ve 
ulusiarın kendi kaderlerini tayin ve ulusal bagmsizlik hakkının tanınması, 


© Azgelismislige ve tekellerin sömürüsüne karşı 
mücadele, 


© Hükümetler arasındaki uluslararası kurumlarda sendika hareketinin temsil edilmesi, 


© Ulusal ve uluslararası düzeyde işçi sınıfı dayanışması ve sendikal birlik. 


ABD EMPERYALİZMİ 
SENDİKAL BİRLİĞİ PARÇALIYOR 


Uluslararası sendikal hareketin örgütsel olarak sağlanan birliği gerici güçleri, özellikle ABD emperyalistlerini ürkütmüştü. Savaş sonunda güçlenmiş 
bir emperyalist ülke olarak sahneye çıkan ABD, birliğin bozulması yolunda yoğun çabalara girişti. Dünya pazarlarını ele geçirmek ve savaştan yıkımla çıkmış kapitalist ülkelerin ekonomilerini kendine bagımlı kılmak için hazırlamış olduğu Marşal Planı da 
bu oyunların bir parçasıydı. 

DSF içindeki ilerici sendikalar bu plana karşı çıkarak, bunun dünya halklarına ve sosyalist sisteme karşı bir saldırı niteliği taşıdığını öne sürdüler. Ancak 
bu arada ünlü Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü 


CIA da işin içine girmiş ve DSF içindeki bazı sendikaları plandan yana çıkmaya hazırlamıştı. Nitekim 
İngiliz, ABD ve Hollanda sendikaları, DSF içindeki 
ilerici sendikaların bu karşı çıkışını onaylamayarak, 
Marşal Planını savundular. 


DSF ARINIYOR 


Sonunda 1949'da İngiliz, ABD ve Hollanda 
sendikaları DSF'den ayrılarak, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu (UHSK)'nu kurdu. Böylelikle bir süre önce gerçekleştirilen sendikal birlik bölünmeye uğradı. Ancak bu bölünmeyle birlikte DSF’ 
nin çökeceğini sanan emperyalistlerin umduğu olmadı ve DSF giderek daha güçlü bir örgüt haline geldi. 


DSF'NİN İLKELERİ 


Kurulduğundan bu yana büyük bir gelişme 
içinde olan DSF, sınıf ve kitle sendikacılığı temeli 
üzerinde yükselen doğru bir politikanın yürütücüsü 
oldu. Bütün dünyada koyduğu eylemlerle anti - emperyalist, anti - kapitalist savaşa güç katan DSF, işçi sınıfının güncel sorunlarını da savunarak geniş 
kitleler içinde saygı uyandıran bir yere ulaştı. Bunu 
yaparken sosyalizmin bilimini kıskançlıkla savunan 
ve proleter enternasyonalizminin gereklerini yerine 
getiren DSF, bugün büyük bir gelişme içindedir. DSF” 
nin savunmuş olduğu ilkeler tüm dünyada devrimci 
sendikacılığın temel ilkeleri haline gelmektedir. DSF, 
uluslararası sendikal hareketin eylemlerini birleştirme ve koordine etme amacıyla eğilimleri ne olursa 
olsun, tüm sendikalarla kalıcı ilişkilerden ve sağlam 
yaklaşımlardan yanadır. 


8. GENEL KURUL 


1972 Sofya'da yapılan DSF'nin Y Kongresi'nde 
kabul edilen “Günümüzde Kapitalist Ülkeler İşçileri- 
nin Ekonomik ve Sosyal Talepleri ve Sendikal Haklar 
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Bildirgesi” tüm dünyada sınıf ve kitle sendikacılığını 
ilke edinmiş örgütler tarafından benimsenmiştir. Örgüt olarak DSF'nin görüşlerini belirten bu bildirge, 
genelde tüm ülkelerdeki işçilerin uluslararası istemlerini içeren kalıcı bir belgedir. 1972'den bu yana her 
yerde etkin bir biçimde savunulan bu istemler, sendikal birliğin sağlanması yolunda varolan girişimlerin gelişmesini de sağlamıştır. 


“DSF ve DİSK DAYANIŞMASI 
SEVİNDİRİCİDİR” 


Ülkemizde sınıf ve kitle sendikacılığını ilke edinmiş 
'DİSK ile DSF arasında gittikçe gelişen yakın bir ilişki vardır. Sürdürülen bu ilişki olumlu sonuçlarını vermeye başlamış ve DİSK üyesi Maden - İŞ, Keramik - 
İş ve Basın - İş Sendikaları yaptıkları son kongrelerde bağlı oldukları uluslararası kuruluşlardan ayrılarak DSF'ye bağlı kuruluşlara katılma kararları almışlardır. Bunun yanısıra hiçbir uluslararası kuruluşa bağlı olmayan DİSK üyesi Dev - Maden - Sen de 
DSF'ye bağlı federasyona katılmıştır. 

Türkiye'de de işçi sınıfının çıkarlarını koruyarak sómürüye karşı eylem bayrağını açan DİSK, uluslararası planda da işçi sınıfının birliğinin sağlanması gerektiğini sürekli bir biçimde vurgulamaktadır. Bu nedenle DSF ile DİSK arasındaki ilişkiler, 6. Genel Kurul'da bir konuşma yapan DSF Genel Sekreteri Boris 
Averianov'un da üstüne basarak söylediği gibi gerçekten “sevindiricidir”. Bu ilişkilerin, öyle sıradan 
ilişkiler olmadığına da değinen Averianov konuşmasında “emperyalizme, sömürgeciliğe ve sömürüye karşı verilen ortak mücadelenin DİSK ile DSF arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine güvence olduğunu” da söyleyerek ilişkinin temelini kesin bir biçimde koymuştur. 
DİSK'in de davetli olarak katılacağı 9. Dünya Sendikal Kongresi'nde alınacak kararların uluslararası' işçi sınıfı hareketine büyük atılımlar kazandıracağı kesindir. 


ALİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


İlk öğrenimini Edremit'te 


yapan, sonra Balıkesir 
Öğretmen okulunda öğrenimine devam eden Sa- 
Bahattin Ali, 1925'te İstanbul Erkek Öğretmen 
okuluna yazıldı. 1927 de 
buradan mezun olarak 
öğretmenliğe başladı (Yozgat). Bir süre sonra İstanbul'da açılan sınavı 
kazanarak Almanca öğren 
mek için Milli Eğitim Bakanlığınca Almanya'ya 


gönderildi. (Potsdam, Berlin). Yurda döndükten 
sonra Gazi Terbiye Enstitüsü'nde açılan yabancı 
dil sınavını kazaranak Aydın Orta Okuluna öğretmen olarak atandı (1980). 
Bir yıl sonra Konya'da 
öğretmenlik yaptı. Bu sırada bir şiiri yüzünden 
Cumhurbaşkanına hakaret 
iddiasıyla hapse mahkum 
edildi. 26 Aralık 1932 günü tutuklandı ve 14 aylık 
cezasını çekmek üzere 
Konya ve Sinop'ta hapis- 
te kaldı. On ay kadar hapis yattıktan sonra 29 Ekim 1933 genel affından 
yararlanarak serbest birakıldı. 


Sabahattin Ali İstanbul'a 
döndü. Sonra Ankara'ya 
giderek memurluğa atanması için çalıştı ve bir 
süre sonra yedeksubaylığını yapmak üzere askere alındı, terhisten sonra 
10 Aralık 1938 de Musiki 
Muallim  Mektebine öğretmen oldu, bu sırada 
yeniden askere alındı 
(1940). Terhisten sonra 
<İçimizdeki Şeytan» adlı 
romanı ile ırkçıların, faşistlerin, turancilarm içyüzlerini açıkladı ve faşistlerin yaygın hücumlarına, karalamalarına neden oldu. 


Hikâye ve roman alanında en önde gelen toplumcu gerçekçi yazar Sabahattin Ali, tek partili dönemin en sert eleştirilerini yaptığı bir dönemde, 
pusuya düşürülerek 2 Nisan 1948 de Üsküp Nahiyesi üzerinde Sazara köyü dolaylarında bir dere- 
de başına sopa ile vurularak öldürüldü. Ne var 
ki hâlâ bu öldürmenin 
tüm yanları açıklığa kavuşmadı, S. Ali'nin işkence ile öldürülüp Sazara'ya 
götürüldüğü de iddia ediliyor. Ancak gerçek odur 
ki, polisle ve gizli örgütlerle, ilişkisi olduğu anlaşılan Ali Ertekin adında 
biri tarafından öldürüldüğü saplanan Sabahattin 
Ali yapıtlarında yoksul 
köylüden, işçiden, demokrasiden, özgürlükten yana 
oldu. Tek partili burjuva 
yönetimini eleştiren masallar, fıkralar, makaleler 
yazdı. 


Sabahattin Ali, başka ilerici yazarlarla birlikte tek 
parti iktidarının baskılarını, halka uyguladığı işlemleri, yoksul halkın çektiği sıkıntıları anlatan yayınlara başladı, Markopaşa, Ali Baba ve benzeri 
adlarla güç bela yayınlanan, ancak çok büyük il 
gi gören güldürü gazetelerindeki yazıları yüzünden çeşitli davalarda sanık olarak savunmasını 
yaptı; iki davada toplam 
yedi ay hapse mahküm 
edildi. (1947). Sonra başka yazılarından dolayı yine koğuşturmaya uğradı. 


Ve Sabahattin Ali bu ortamda burjuvazinin bütün 
hışmını üstüne çeken yaalarma ara vermeden devam etmenin, işçinin, köylünün, yoksulun ve toplumsal kalkınmanın savunuculuğumu yapmanın cezasını başına sopa vurula 
vurula öldürülerek çekti. 


V.İ. LENİN'İN 
108. DOĞUM YILI 
KUTLANIYOR 


Sovyet Devleti'nin kurucusu ve Marksist düşünce- 
nin ilk uygulayıcısı olan 
Vladmir İliç Ulyanov Lenin 22 Nisan 1870'de Simbirsk kasabasında doğdu. 
Altı kardeşten biri olan 
Vladmir Ulyanov daha 17 
yaşında iken Marksçılığı 
incelemiş ve Rus Çarlığı- 
nın astığı astık, kestiği 
kestik yönetimine karşı 
çıkmaya başlamıştı. Bu 
nedenle 1887'de işkence 
gördü, okuduğu üniversiteden kovuldu, tutuklandı, sürgün edildi. 1893'te 
St. Petersburg'daki ilericiler ve işçilerle bağlantı 
kurdu, Markçı düşüncelerini uygulama alanına geçirmek için halkı bilinçlendirmeye çalıştı, 1894'te 
Halkın Dostları kitabını 
çıkardı. Bu yapıtında Lenin kapitalizmin gelişmesini, işçi sınıfının tarihsel rolünün önemini 
belirtiyor, toplumun öncü, 
ilerici gücü'nün köylüler 
ve halk değil, işçi sınıfı 
olduğunu ispat ediyordu. 
Lenin, Markçılığın devrimci karakterini yozlaştırmaya çalışanlara karşi 
acımasız bir kalem savaşı 
verdi, işçilerin durumunu 
aydınlatan, onlara yön ve 
ren yazılar yayınladı. Örgütlü mücadeleyi savundu ve sonunda 1895'te İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin 
Mücadele Birliği'ni oluşturdu. Bu örgüt, Marksçı 
Partinin çekirdeği oldu. 
Ama Lenin bu çalışmaları 
yüzünden Çarlık tarafından hapsedildi, sürgüne 
gönderildi (1897). Bu sırada Krupskaya ile evlendi. 

Lenin, “Ekonomist'ler” de 
nilen bir grubun görüşlerini eleştiren Protestoyu 
kaleme aldı, sürgün dönemi bitince Kıvılcım anlamına gelen Iskra gazetesini çıkarmaya başladı 
(1900). İki yıl sonra da 
Marksçı bir proletarya (iş 
çi sınıfı) partisini kurmak 
için neler yapılması gerek 
tiğine ışık tutan ünlü Ne 
Yapmalı? kitabını yayımladı. 1905'te Rusya'da başlyan devrimi Lenin “demokratik bir burjuva devrimi” olarak tanımladı ve 
bu devrimle proletaryanın 
kazanımlar sağlayacağını 
bildirdi, sosyalizm için 
mücadele böylece daha ko 


laylaşacaktı. Ancak, Çarlık tarafından bastırıldı ve 
Lenin 1907 sonlarında Cenevre'ye gitti, sonra Paris'e geçti. Lenin 1912'de 
Paris'ten Polonya'ya geçerek Rusya'ya yakınlığin zorunluğunu savundu. 
Birinci Dünya Savaşı baş 
layınca Şubat 1917'de Rus 


ya'da demokratik burjuva | 


devrimi patlak verdi. Lenin, Rusya'ya döndü, gizlendi ve uzaktan Petrograt'ta toplanan Partinin 
6. Kongresini yönetti. Ancak, Lenin 1917 sonbaharında gizlice Petrograt'a 
geçti ve Lenin silahlı 
ayaklanmanın 7 Kasım' 
dan önce başlatılmamasını savundu ve böylece 
dünyada ilk kez 7 Kasım 
akşamı Petrograt'ta açılan Sovyetler'in İkinci 
Kongresi, iktidarın Sovyet 
ler'in eline geçtiğini ilan 
etti. Böylece Lenin Sovyet 
Devletinin kurucusu oldu 
(1917). 

Lenin, 53 yaşında iken 21 
Ocak 1924 günü öldü. 


GÜZELCE 
ÖLDÜ 


DİSK Genel Sekreteri iken 
vefat eden İbrahim Güzelce, DİSK'in kurucularındandı. Basın -İş Sendikası Genel Sekreteri 
iken 1967'de DİSK'in kurucuları arasında yer aldı, kısa bir süre DİSK'te 
Genel Sekreter olarak görev yaptıktan sonra istifa 
etti, Federal Almanya'ya 
giderek çalıştı, bir süre 
sonra döndü ve Lastik- 
İş Sendikasının eğitim dai 
resi müdürlüğünü yaptı. 
Sonra yeniden Federal Al 
manya'ya giderek sendikal çalışmalarda görev al 
dı. 1975'te yurda dönme 
gereğini duydu ve DİSK' 
in V. Genel Kurulunda Ge 
nel Sekreterliğe seçildi. 
Kısa bir süre sonra hastalanarak tedavi edildiyse 
dé, tutulduğu amansız has 
talıktan kurtulamayarak 


vefat etti. Görkemli bir 
törenle ebedi istirahatgâhina bırakıldı. 


DİSK TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ BAŞLADI 


DÜNYAYI DEGİŞTİRMEK iÇiN 


ÖĞRENiYORUZ... 


G. Erken Genel Kurul çalışmaları nedeniyle ara verilen DİSK 
Eğitim Seminerlerine yeniden başlanmıştır. Birinci dönemi 20 Mart 
1978 - 31 Aralık 1978 arasında gerçekleştirilecek olan Temel Eğitim 
Seminerlerinin ilk haftasında DİSK 
Genel Merkez Eğitim Salonunda ve 
Genel - İş Marmara Merkez Şubesi 
Eğitim Salonunda iki ayrı gruba eği 
tim yapılmış ve Genel-İş, Olegis, 
Keramik - İş ve Lastik - İş üyesi top 
lam 78 işçi diploma almıştır. 


Çalışmaları CGT Etüd Araştırma 
Müdürü Dané Domanger de izledi... 
Resimde Domanger ve DİSK 
eğitim görevlileri... 
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DİSK Temel Eğitim Seminerlerinin 
DİSK'in faşist saldırıları protesto et 
mek ve faşist yuvaların dağıtılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği “20 Mart Faşizme İhtar” eylemine rastlaması son derece anlamlı olmuştur. Derslerde bu eyleme yol açan koşullar ve eylem sonrasındaki açıklamalar üzerine geniş 
tartışmalar yapılmıştır. 


DİSK Temel Eğitim Seminerlerinin 
başlangıcında bir konuşma yapan 
DİSK Genel Sekreteri Fehmi ISIK- 
LAR, DİSK Eğitim Seminerleri ile 
işçiler arasında yayılmasına çalışılan burjuva ideolojisinin etkisiz hale getirilmesinin ve işçi sınıfının 
kendi bilimi ile donatılmasının amaç 
landığını belirtmiştir. 

Kısaca DİSK ile Türk - İş'in eğitim 
anlayışlarına değinen IŞIKLAR, sınif mücadelesinin ancak bilinçli bir 
biçimde başarıya ulaştırılabileceğini 
söylemiştir. 


DİSK cene! Merkez Eğitim Salonundaki Temel Eğitim Seminerinin 
ilk gününde seminere Fransa'nın en 
büyük işçi konfederasyonu olan Genel - İş Konfederasyonu (CGT) Etüd, 
Araştırma (CERCI) Müdürü Dené 
Domanger katılmıştır. Konuk sendikacı ile seminere katılan işçiler arasında sendikaların uluslararası ilişkileri, sendikaların faşizme karşı 
mücadeleleri, sendikal birlik sorunları üzerine çok sıcak, dostane bir 
söyleşi gerçekleşmiştir. 

DİSK eğitim seminerleri kısa bir süre içinde Türkiye çapında yaygınlaştırılacaktır. Eğitim çalışmaları 
içinde eğitim seminerlerinin yanısıra geliştirilmiş eğitim seminerleri, 
gönüllü hafta sonu seminerleri, örgütlenme eğitimleri? grev eğitimleri, 
eğitici işçi eğitimleri, hafta sonu 
açık oturumları, eğitici kitapçık ve 
broşürlerin yayını da gerçekleştirilecektir. 


BEYİN YIKAMA 
ÇABALARI 
BAŞARIYA 
ULAŞAMAYACAKTIR 


Okullarda ya da benzeri kurumlarda gerçekleştirilmeye çalışılan öğretim, eğitim yalnızca bir parçasıdır. İnsanlar yalnızca okullarda 


değil; -beşikten mezara kadar âile * 


içinde, işyerlerinde sendikalarda.. 
radyo, televizyon, gazete, kitap, dergi... gibi araçlarla da eğitilirler. 


Eğitimin amacı, insanı tabiat ve toplumsal sorunlar karşısında güçlü kıl 
mak olmalıdır. İnsanın yetenekleri- 
nin sınırsızca geliştirilmesi olmalıdır. Ancak içinde yaşadığımız toplumlarda, eğitim araçlarının büyük 
bir çoğunluğu egemen sınıfların elin 
de olduğu için eğitim bu amaçla degil, egemen sınıfların sömürü ve 
baskısını sürdürmek amacıyla gerçekleştirilir. 


Sınıflı toplumlarda «sınıflarüstüş, 
«tarafsız» eğitim olamaz. Sınıflı toplumlarda eğitim hem sınıflar arasındaki mücadelenin bir ürünü, hem de 
sinif mücadelesinin bir aracısıdır. 


Bugün başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitleler hakim sınıfların ekonomik sömürü ve 
siyasi saldırılarının yanısıra yoğun 
düşünsel baskısı ile karşı karşıyadırlar. Bu düşünsel baskı biçiminin 
başında beyin yıkama gelir. 

Hakim sınıflar yalnız okullarla değil, gazeteler, kitaplar, dergiler, 
broşürler, bildiriler, afişler, türküler, plaklar, teypler, radyo, televizyon sinemalar, tiyatrolar, stadyumlar, piyangolar, sarı sendikalar.. ile 
başta işçi sınıfı olmak üzere tüm 
emekçilerin beyinlerini yıkamak istemektedirler. 

Beyin yıkama yöntemleri ile işçiler 
ve tüm emekçiler şartlandırılmak, 
kandırılmak, üyutulmak istenmektedir, 

İşçiler bu araçlarla sömürü ve baskı düzeninin kader, sefaletin alınyazis1 olduğuna inandırılmak istenmektedir. 

Eğitim araçları ile kadere, kısmete, 
boyun eğen, sömürü ve baskiya karşı çıkmayan, düzenin 'bekçisi korkak 
işçiler yaratılmak istenmektedir. 


İŞÇİ SINIFININ 
KURTULUŞU 
BİLİNÇLİ BİR 
MÜCADELENİN 
ÜRÜNÜ OLACAKTIR 


o 

İşçi sınıfının sömürü ve 
baskıya karşi, sömürüsüz ve baskısız bir toplum için sürdürdüğü mücadelenin üç temel biçimi vardır: 
1. Ekonomik mücadele, 2. Siyasi mücadele, 3. İdeolojik mücadele. 


DİSK, ekonomik ve siyasi mücadelenin bütünselliğinin bilinci içinde 
Türkiye işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle sendikal merkezi 
olarak ideolojik mücadelede kendine 
düşen görevi yerine getirecektir. 


DİSK Eğitim Dairesinin çalışmala- 


rının amacı işçi sınıfı içinde yayılmasına çalışılan burjuva ideolojisini 
etkisiz hale getirmek ve işçi sınıfı 
içinde sosyalist bilincin egemenliğini 
sağlamaktır. 


Egemen sınıflar eğitimi sömürü ve 
baskı düzeninin sürdürülmesinde 
kullanmak isterlerken, işçi sınıfı 
eğitimi sömürüsüz ve baskısız bir 
dünya için verdiği mücadelede bir 
araç olarak kullanacaktır. 


İşçi sınıfının kurtuluşu kendiliğinden 
değil, bilinçli bir mücadelenin ürünüdür. Bilinçli olmak ise, toplumsal hayata ve tabiata egemen olabilmek için toplumsal ve ekonomik 
yasaları bilmek ve kullanmaktır. 


Olaylar hızla gelişiyor, gittikçe çözümü daha güç sorunlar ortaya çıkıyor. Bu gelişmeleri izleyebilmek, 
olayları işçi sınıfının bilimi ışığın- 
da yorumlayabilmek, çabuk ve doğru kararlar alabilmek için öğrenmemiz gerek. Sürekli olarak kendimizi eğitmemiz gerek. 


EYLEM İÇİNDE DE 
TEORİ - PRATİK 
BİRLİĞİ İÇİN 
ÖĞRENECEĞİZ 


Toplumsal pratikte, teoripratik birliği içinde hızla yanlış 
bilgilerden arınmamız ve doğru bilgilerle donanmamız gerek. 
Mücadelemizi başarıya ulaştıracak 
gerekli bilgi ve yöntemleri elde etmek zorundayız. 


Eğitim çalışmaları işte bunlardan 
dolayı gerekli. Unutmayalım ki, bilgi sahibi olmak, kavgada silah sahibi olmak demektir. 


Yalnız seminerlerle değil, aynı zamanda sendikal eylem içinde NE 
İÇİN, NEYE KARŞI ve NASIL MÜ- 
CADELE EDECEĞİMİZİ ÖĞRENE- 
CEĞİZ. 


Bilgiçlik taslamak, ukalalık yapmak 
için değil, dünyayı değiştirmek için 
öğreneceğiz. 


ge mi Pati TE 


Aly E q 


Wind 
Hrs, e OE ! 
MR AY Şafii 
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Almanya'da sınıf mücadelesi keskinleşiyor. 


BATI ALMANYA'DA PAHALILIK 


- ARTARKEN ÜCRETLER 
KISITLANMAK İSTENİYOR 


Batı Almanya'da Büyük Patronlar 
işçi sınıfının yaşamsal çıkarlarına 
karşı kitlesel saldırıya geçmiş durumdalar. Bu saldırı, İşverenler Bir 
liği'nin, işçilerin işletmelerde yönetime katılmalarına ilişkin yasanın 
iptali için Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurmaları ile başladı. Zaten yetersiz olan böyle bir yasaya işverenler karşı çıkınca, sendikalar dâ, 
belirli aralıklarla hükümet, işveren 
ve sendika temsilcileri arasında yapılan toplantılara artık katılmayacaklarını bildirdiler. 


Bunun arkasından hükümetin ekonomik danışmanları ortalığı karıştırdılar. Almanya'da “beş akıllı adam” 
diye bilinen bu danışmanlara göre, 
1,5 milyona yaklaşan işsiz sayısının 
daha artmaması için, 1978'de ücret 
artışlarına yüzde 3.5luk bir tavan 
konması gerekmektedir. Oysa, enflasyonun sürekli olarak artması kar 


© Ücret artışlarına 
tavan konulmak 
istenilmesi 55 yıldır 
grev yapmayan 
liman işçisini bile 
greve çıkardı. 


şısında böyle bir tavanın konulması 
gerçek ücretlerin düşmesi demek 
olacak. 


1978'de yüzde 3.5'tan fazla bir ekonomik büyüme olmayacağına göre, 
ücret artışları da buna göre olmalı 
diyenlere karşı, işçi sınıfının ilk cevabı, yüzde 7'nin üzerinde zam isteyen liman işçilerinden geldi. İşverenlerin bu istemi kabul etmemeleri 
üzerine, 55 yıldır hiç greve gitme- 
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© Sınıf mücadelesi 
kavramının modasının 
geçtiğini, bunun yerine 
“sosyal ortaklık” 
kurulduğunu 
söyleyenlerin görüşler 
havada kalıyor. 


miş olan 16.000 liman işçisi işi biraktı ve Hamburg, Bremen ve Lübeck limanları hareketsiz kaldı. 
Burjuva basını liman işçilerine ateş 
püskürüyordu. Tüm bunların yararı 
olmayınca, işverenler işçilerin istem 
lerini kabul etmek zorunda kaldılar. 


İŞÇİLER MÜCADELEYE 
KARARLI 


Metal İşçileri Sendikası ile Kamu 
Hizmetleri İşçileri Sendikası da yüzde T'nin üzerinde zam istediklerini 
açıkladılar. 


İşsizliğin önlenmesi için ücret zamlarının düşük tutulması gerektiğine 
ilişkin işveren propagandası etkisiz 
kalmaktadır. Batı Almanya'daki işçiler, 1976'da aynı gerekçe ile ücret 
zamlarından fedakârlıkta bulunduklarını, ancak işsizliğin önlenmediğini unutmamışlardı. 


Mücadelede kararlı olan işçilerin bir 
bölümü sürmekte olan görüşmelerin 
sonucunu beklerken, bir bölümü de 
ihtar grevlerine girişmekte. İşverenler ise, savaş hazırlıklarını yapıyorlar. Der Spiegel dergisine göre, görüşmelerde “çok sert” davranacak 
olan işverenler aralarında gizli görüşmeler yapiyor ve aralarında bir 
“grev fonu” kurmuş durumdalar. 
İşçileri yıldırmak için önlemler alınıyor. Metal İşverenleri Birliği, grev 
cilerin “davranışları”nı yakından iz 
lemek üzere gizli servisler kurulmasını salık veriyor. 


Böyle zamanlarda işçi sımfı ve 
emekçi halk arasında dayanısma ve 
birlik daha büyük bir önem kazanıyor. Sınıf mücadelesi kavramının 
modasının geçtiğini, bunun yerine 
“sosyal ortaklık” kurulduğunu söyleyenlerin görüşleri havada kalıyor. 
Burjuvazi ile işçi sınıfının cikarlarının uzlaşamayacağı daha da belirginleşiyor. 
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OLEYİS üyesi işçiler 12 Mart 1978 gününden beri grev yapıyorlar. 


SHERATON DiRENiŞi 
ZAFERLE NOKTALANDI 


Turizm - İş Sendikamızın OLEYİS'e 
katılmasıyla ertesi günü, Sheraton 
Oteli işçileri, işverenin işçi çıkarma 
oyunu kârşısında direnişe geçtiler. 
Toplu iş sözleşmesini keyfince yorumlayan, işine gelmeyen maddeleri uygulamayan Sheraton işvereni, 
işyerinde sürekli huzursuzluk yaratmaktaydı. Şili'de emekçi halka karşı 
kanlı darbeyi tezgahlayan ITT Şirketince işletilen Sheraton Oteli işçilerinin iki gün süren haklı direnişi, 
tüm isteklerin kabulü ile zaferle so- 


nuçlandı. 


BEYTİ LOKANTASI İŞÇİLERİ 
GREVE ÇIKTI 


Küçükçekmece'de kurulu Beyti Et 
Lokantasında çalışan OLEYİS üyesi 
işçiler 12 Mart 1978 gününden beri 
grev yapıyorlar. 


İşverenin, toplu iş sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokması, ardından 


da son çare olarak grev oylamasına gidilmesini istemesi boşa çıkmış, 
Beyti işçileri greve evet demişlerdir. 


BÜYÜK TARABYA OTELİ 
İŞÇİLERİ GREV OKULUNDAN 
GEÇİYOR 


OLEYİS Sendikamıza bağlı 366 işçinin Büyük Tarabya Oteli'nde başlattıkları grev birinci ayını dolduruyor. 


Maliye Bakanlığına bağlı Emekli 
Sandığı - Emek - Turistik Tesisler 
Şirketi yöneticilerinin, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında işçilerin 
haklı isteklerine yanaşmaması üzerine işçiler grev yolunu seçtiler, 

İşveren, ücret zammına yanaşması halinde zarar edeceğini ileri sürerek uzlaştırma kurulunun vardığı 
sonuçları bile kabul etmemektedir. 


Tarabya işçilerinin kararlı grevi başarıyla sürdürülmektedir, 


etkisindeki diğer Ortadoğu ülkeleri 
de katılınca, Ortadoğu tam bir silah 
ve petrol deposu haline dönüşmüştür. 

İsrail, emperyalist sistemin Ortadoğu'da bekçiliğini yaparken, Nazi Almanyasında Hitler'in kendilerine yap 
tığı soykırımını, bugün gerici İsrail 
yönetimi, arap halklarına ve özellikle Filistin'lilere uygulamaktadır. 
Bunlar, elbetteki cezasız kalmayacaktır, Naziler'in yaptıklarının bedelini kat kat ödemiş olmaları gibi... 

Filistin halkına yaşam hakkı vermeyen kapitalist emperyalist sistemin 
desteğinde yapılan bu saldırıyı, silahsızlanmayı ve halkların kardeşliğini savunan DİSK olarak kınıyoruz...” 


“EMPERYALIST 
TEKELLERİN 
ÜLKEMİZ iÇiN 


ABD emperyalizminin Ortadoğu'da 
jandarmalığını yapan ve şu anda 
bir silah deposu görünümünde olan 
İsrail'in protesto edildiği bir 
toplantıdan görünüş... 


ZIRTILOĞLU : 
İSRAİL'İN 


SALDIRISINI 


DİSK OLARAK KINIYORUZ 


© İsrail Ortadoğu'da emperyalizmin bekçiliğini yaparken, Nazi Almanyasının 
Yahuğilere uyguladığı soy kırımının bir 
benzerini Filistin halkına karşı uygula- 


maktadır. 


a m, 


DİSK Genel Başkanvekili Mukbil 
ZIRTILOĞLU'nun İsrail'in Lübnan'a 
yönelttiği saldırı üzerine bir basın 
demeci vererek şöyle demiştir : 
“Ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu'da barışı tamamen yok edecek olaylar hızla gelişmektedir. İsrail'in Lübnan'a karşı giriştiği saldırı bunun son ve canlı örneğidir. 
İsrail orduları «güvenliklerini» sağlamak gerekçesiyle, resmi tam adı 
«temizlik harekâtı» olan bir silahlı 
imha ve işgal hareketine geçmişlerdir. İsrail, geçmiş yıllarda da Suri- 
ye, Ürdün, Mısır gibi ülkelere saldırmıştır. Bu günkü saldırının hedefi ise, yurtlarına sahip olmak isteyen Filistin halkıdır. 


Olayların amacı ve tarafı çok açıktır. İsrail devletinin, uluslararası 


,kapitalist emperyalist sistemin ve 


siyonizmin desteği ile ikinci savaş 
sonrasında Ortadoğu'da var ediliş 
nedeni, emperyalist sistemin petrol 
yatağı yörede jaridarmalığını yapmaktır. 


SİLAHLANMA... 


Jandarmalık görevini fazlasıyla benimsemiş olan İsrail, bugün özellikle ABD'den aldığı çok sayıda ve etkili silahla bir barut fıçısı görünümündedir. Bu silahlanma, Ortado- 
£u'da yaşayan bütün halkları tehdit 
edecek düzeye ulaşmıştır. Bu yarışa kapitalist emperyalist sistemin 


TEZGAHLADIĞI 
OYUNLAR 
SÜRÜYOR" 


Genel - İş Sendikası'nın 
21 - 22.Mart.1978 günleri 
,yapılan Merkez Yönetim 
Kurulu toplantısı 
sonunda, ülkemizin ve 
emekçi halkımızın içine 
düşürüldüğü siyasal, 
ekonomik ve sosyal 
bunalıma ilişkin sorunları 
dikkatle inceleyerek, 
saptadığı durumu 
kamuoyuna açıklamaya 
karar vermiştir. Genel-İş 
Sendikası Merkez 
Yönetim Kurulunun 
açıklaması özetle 
şöyledir : 


Egemen sımflar, Demirel. hükümetinin yarattığı bu 
korkunç tablonun gizlenmesi için, 
faşizmin klasik yöntemlerine başvurarak, özgürlükleri kısıtlayıcı, 
hak arama yollarını kapayıcı, 
halkın örgütlü muhalefetini sindirici tüm baskılarını ve işkencelerini sahnelemiştir. Ne var ki, 
emekçi halkımız, işçi sınıfımız 
ile birlikte, tüm devrimci, ilerici, yurtsever, demokrat kitle 
örgütlerinin direnci sonunda, 
MC ve onları arkadan yöneten, faşizmin ağababaları gerilemek zorunda kalmıştır. 


Ne var ki, hükümet değişmesi 
ile, ekonomik ve sosyal iktidar 
el değiştirmiş olmadığı için, emperyalist tekellerin ülkemiz için 
tezgahladığı plânlar yürürlükten 
kaldırılmış değildir. 


Bunun dışında, proğramına aldığı ve şu ana kadar henüz yasama organlarına sevkedildiğini 
duymadığımız konulardan: 


© Türk Ceza Yasasının 141 ve 
142. maddelerinin değiştiril- 
“mesini, 


© İşçilerin özgürce sendika seçmelerine ilişkin referandum 
hakkının yasalaştırılmasını, 


gg Lokavt'ın bir hak olmadığının 
kabulüyle, yasadan çıkarılmasını, 


© Belediyelere, merkezi hükümetin avucuna bakmadan, 
hizmet üretme olanakları sağliyacak Belediye gelirlerinin 
yeniden düzenlenmesini, 


© Asgari ücretlerden vergi kesiimemesini. 


© Kapı ve kalorifer işçilerinin 
sorunlarına güncel ve köklü 
çözümler getirilmesini, 


O En az gedim indiriminin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, 


@ Devlet eliyle toplu konut üretimine geçilerek, kamu fonlarının yağmalanmasını önliyecek yasaların bir an önce 
hazırlanmasını bekliyoruz. 


Şimdiye kadar, hükümet, Parlamento'ya bu konularda bir tasarı 
götürmemiştir. Referandum için 
yayınlanan genelgeler, sendikalar arasında yeni sorunların doğmasına neden olacak niteliktedir. 
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DEĞERLENDİRME 
VE DİRENİŞ... 


Fakat, hükümet kendi 
proğramındaki ekonomik ve sosyal politikaya ilişkin sorunları 
çözümleyecek köklü önlemler ve 
yasaları çıkarmak için yeterince zaman ayıramamış ve çaba 
gösterememişken, Anayasal bir 
ilkeyi çiğnediği için, yargı organları önünde hesap vermeye 
çağrılan bir siyasal partinin genel başkanını yargilamaktan 
kurtarmak için özel yasalar çıkarılmasına etkin biçimde destekçi olmuştur. 


Bu durumu sağlıklı biçimde degerlendiren ve emekçi halkımızın 
ve işçi sınıfımızla, öteki özgürlükçü örgütlerimizin destekledi- 
Bi, hükümeti olduğu kadar, faşist ve goşist çeteleri uyarmak 
amacıyla, DİSK'in 20 Mart 1978 
tarihinde koyduğu iki saatlik iş 
bırakma eylemine üyelerimiz içtenlikle katılmıştır. Bu eyleme 
katılırken, 


Demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının en büyük. güvencesi olan Anayasamızın bize ta: 
mdiğı haklardan başka kâyüağımız olmamıştır. İşçi sınıfı olarak, eylemlerimizde ve mücadelemizde yöntem seçerken, amaç 
saptarken, kimsenin yörüngesin- 
de bulunmayı düşünmeyi, Demokratik hak ve yetkilerimizi nasıl 
ve ne zaman ne biçimde ve kime karşı kullanacağımızı, tepkimizin boyutlarını yalnız o işçi 
sınıfının demokrasiye, insan onuruna ve özgürlüğe saygılı olmaktan kaynaklanan sınıf bilincimizin aşığı altında şekillendiririz. 


DEMOKRASIYİ 
SAVUNMAK 


Bu nedenle, son eylemimizden tedirgin olan, bunu, sermaye yanlısı sarı sendikalarla 
ayni ağızı kullanarak kınayan, 
ya da ulaslararası tekellerin uzantılarının hoslanacaklari bir 
uslüp içinde suçlamaya kalkışan her kim ise ve de hangi mevkide bulunursa bulunsun, kendilerine duyuralım ki, biz kimsenin 
koltuğu ve de vesayeti altında 
mücadele vermeyiz. 


FAŞİZM'e karşı mücadelenin 
yönünü ve yöntemini, dünya işçi sınıfı ile birlikte çok iyi biliriz. Demokrasiyi savunmak, 
kimsenin tekelinde de değildir. 
Bugünkü hükümetten, koyduğumuz eylemi değerlendirmede yanılgıya düşmemesini isteriz. 
Türk halkının bilinçli, uyanık 
bekçiliğinin teminatı altında bulunan demokratik cumhuriyetimizi korumada, işçi sınıfımız kendine düşeni yapacaktır. Şimdilik. 
bir uyarı biçiminde koyduğumuz 
iş bırakma eylemi, görevinin bilinci içinde olanlara yakışacak 
şekilde sonuçlandırılmıştır. - İşçi 
Sınıfı : 


Türkiye'nin, ne bir Şili, 
ne Pakistan ne de Bangladeş'e 
dönmesine izin vermeyecektir. 
Türkiye'de sokakların, fabrikaların, okulların, devlet daireleri- 
nin ve evlerin, anarşi ve terörün tehditleri altında kalmasina 
daha fazla göz yummayacaktır. 
Emperyalist Tekellerin, ülkemiz 
ve emekçi halkımızın hayatını, 
çekilmez bir çileye dönüştürücü: 
işsizliği, pahalılığı okörükleyici 
siyaset o tercihleriyle hükümeti 
yönlendirmeye çalışmasına da 
daha fazla sessiz kalmayacaktır. 
Demokrasimizin, bir avuç faşist 
çetesinin elinde oyuncak olmasına daha fazla müsamaha ctmeyecektir. 

. =- 
TEKNIK-=IS 
BANKSEN'E 
KALITMA 
KARARI 


ALDI 


Ankara'da toplanan Teknik - İş Ge 
nel Kurulunda divan başkanlığına 
Bank - Sen Genel Başkanı Metin Denizmen seçilmiştir. 


Kongrede Bank - Sen'e katılma oy- 
birliği ile kabul edilmiştir. 
Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini işkolunda geliştirerek 
sürdüren Bank - Sen yeni katılmayla daha güçlü olarak mücadelesini 
sürdürecektir. 


İRADE BEYANI İÇİN — 
AFİŞ ASAN CAM İŞÇİLERİ 
POLİSCE DÖVÜLDÜ 


© Polis demokratik haklarını kullanan işçileri engelledi, işkence etti. 


SEITE TADA Şa EE 


14 Mart'ta “işimiz, aşımiz, geleceğimiz için DİSK HÚRCAM -İŞ'e 
evet” afişini asan cam işçileri po: 
lis tarafından alıkonulmuş ve Zeytin 
burnu Merkezefendi Karakolu'nda 
nöbetçi polislerce dövülmüşlerdir. 
Çalışma Bakanlığı'nın kararı uyarın 
ca cam işkolunda işkolu yetkisini 
belirleyecek olan irade beyanı uygulamasına hazırlanan cam işçileri, 
yasal başvuruyu da yaparak afiş asma çalışmalarına başlamışlar, ancak iki ayrı grup halindeki işçiler, 
polis ekiplerince alıkonulmuşlardır. 
Beşi Birinci Şube'ye götürülen, bir 
kısmı da Zeytinburnu Merkezefendi 
Karakolu'nda alıkonan onüç işçi, 12 
saat gözaltında tutulmuş, çeşitli hakaretlere uğratılarak dövülmüşlerdir. 

Oniki saat kadar tutulduktan sonra 
salıverilen ve çeşitli yerlerinde darp 
izleri bulunan işçilerden dördü savcılığa (o başvurmuşlardır. Doktora 
sevkedilen ve on ilâ üç gün arasında rapor alan işçiler, “her türlü 
haksızlığa ve engellemelere rağmen 
mücadelemizde kararlıyız" demişlerdir. 


TURGÜNTAŞ 
İŞVERENİ 
68 İŞÇİYİ 

İŞTEN ATTI 


© İşverenin yasa dışı tutumuna karşı yasal girişimler yapılmıştır. 
e 
DİSK'e bağlı Keramik - İş Sendikasının Turhal, Turgüntaş Güneş Tuğla ve Kiremit Fabrikası'nda yürüttüğü örgütlenme çalışmaları sonunda Türk - İş'e bağlı Çimse - İş'i terk 
edip Keramik - İş saflarında birleşen 
68 işçiyi, işveren işten atmıştır. 
Tokat Anavatan Timtaş Tuğla Fabrikası'nda Keramik - İş'in imzaladıfı sözleşme çevre fabrikaların işçilerini Keramik - İş saflarında birlesmeye götüren bir neden olmustur. Turgüntaş işçileri de Keramik - 
İş'i gerçek sendikaları olarak görmüşler ve üye kayıtlarını yaptırmışlardır. 


İŞVEREN 
"KERAMIK - İŞ'E 
KARSIYIM” 


Sarı sendika yerine DİSK üyesi bir 
sendikanın işyerine girmesinden hiddete kapılan işveren, “Ben Çimse - 
İş'i istemiyorum. Keramik - İş'i işyerime sokmam." diyerek 68 işçinin 
iş akidlerini feshetmiştir. 


BÖLGE ÇALIŞMA 
MÜDÜRLÜĞÜNDE... 


İşverenin bu yasadışı tutumuna karşı Keramik - İş, Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuştur. Bölge Çalışma Müdürlüğü ise gönderdiği cevap yazısında, Tokat - Turhal Turgüntaş Güneş Toprak ve İnşaat Mal 
zemeleri Ticaret A.Ş.'nin “işçileri 
toplu olarak işten çıkararak kanunsuz lokavt yaptığı tesbit edilmiştir, 
eski işçilerin işyerinde tekrar işlerinde çalışmaları için işverene yazı yazılmıştır,” denmektedir. 
İşçilerin kararlılığı karşısında, yasaları da hiçe sayan Turgüntaş işvereni mutlaka geriletilecek, Keramik 
- İş'in çevrede sürdürdüğü örgütlenme çalışmaları başarıya ulaşacaktır. 
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TEKSTİL 
CERKEZKÖY 
SUBE 
KONGRESİ 
YAPILDI 

PL A a a m A 


© Çerkezköylü dokuma işçileri tüm gerici faşist 
güçlere karşı birlik istediler. 


Tekstil Sendikası Çerkezköy Şube 
Kongresi 12 Mart 1978 günü yapılmış 
ve başkanlığa yeniden DİSK Genel 
Yönetim Kurulu üyesi ve Çerkezköy Şube Başkanı Rıdvan Budak seçilmiştir. Şube kongresinin 12 Mart'a 
rastlaması ile, kongre bu konuda bir 
karar metni kabul etmiştir. Karar- 
da, tekelci sermayenin demokrasi 
dışı rejimlerle kendi sömürü düzenini yaşatmak için faşizmi gündeme 
getirmekte olduğu belirtilerek “Kong 
remiz, 12 Mart 1971'% ve tüm faşist 
girişimleri protesto eder” denmektedir. 


“1 MAYIS'A TÜM 
GÜCÜMÜZLE KATILACAĞIZ" 


Çerkezköy Şube Kongresinde 1 Mayıs 1978'i 1 Mayıs Alanında kutlamaya ilişkin olarak da bir karar 
metni kabul edildiştir. Dört ayrı 
fabrikanın baştemsilcilerinin sunduğu ve onay gören bu karar metni 
de şöyledir : “1 Mayıs işçi sınıfının 
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü Konfederasyonumuz DİSK, 1 Mayıs Alanında kutlamayı kararlaştırmıştır. Sermaye 
ve tüm gerici güçlerin, Türkiye işçi sınıfını uluslararası işçi sınıfının 
mücadelesinden ayırmaya yönelik 
girişimlerini geride bırakarak, bu 
yıl da 1 Mayıs Alanında, işçi sınıf 
nın ulusal ve uluslararası istemlerini haykırmak üzere tüm gücümüzle katılacağımızı ilân ederiz.” 
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ÇAKIROĞLU İŞVERENİ 
60 İŞCİYİ ACIKTA BIRAKTI 


Kartal'da kurulu Çakır Gıda Sanayi A.Ş. ve Çakıroğlu Sınai Mamulleri A.$. işvereni, DİSK'e bağlı GI- 
DA - İŞ Sendikasının işyerinde yetki alması üzerine, toplu sözleşme 
görüşmelerini terkedip işyerlerini 
kapatmıştır. 

İşyerlerinde DİSK'e bağlı bir sendika istemediğini sık sık belirten ve 
bu nedenle 13 işçinin işine son veren Çakıroğlu Un Fabrikası işvereni, işçilerin kararlı mücadelesi sonucu GIDA - İŞ ile sözleşme masasına oturmak zorunda kalmış ve ardından da fabrikaları kapatarak kayıplara karışmıştır. 

İşyerlerinde kurdurduğu sarı sendi- 


© DİSK üyesi Gıda-İş Sendikası, toplu sözleşme 
görüşmelerinde işçi haklarını kararlıca savununca işveren görüşmelerden kaçtı. 


kaya karşı mücadele eden işçilerin 
iş akidlerini fesheden işveren, bütün engellemelerine karşın, işçilerin 
GIDA - İŞ'e geçmesini önleyememiştir. 


GÜVEN: “GÜNDE 150 HASTAYA 
BAKAN DOKTOR 
İŞÇİ SAĞLIĞINI KORUYAMAZ? 


© DİSK Genel Başkan Vekili Rıza GÜVEN, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde işçilere daha iyi bakılması ve hastalara hangi ilâç gerekiyorsa onların verilmesi için SSK'nın yeni kararlar alması gerektiğini savunarak şöyle dedi : 


. 
İşyerlerinde sağlık kurallarına gerekli önem 


verilmediği, işçilerin çoğu asgari ücret düzeyinde gelirle yaşamağa mahküm edildiği için bunların genel sağlık durumları sık sık bozuluyor. Sonuç olarak günde 150 
yi bulan hasta topluluğu bir hekimin kapısında nöbet: 
bekliyor. Çoğu, tam gün çalışmayan hekimler de ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, işçinin hastalığını 
tam olarak saptayamadığından gereken ilâçları yazma 
yerine, çeşitli hastalıkları önleyebileceği varsayılan ilâçları veriyorlar. Hastalığı kritik bazı işçilere yararlı olacak ilâçlarsa, SSK Genel Müdürlüğünün, alınmasına karar verdiği, yazılmasına «olur» dediği ilâç listesinde 
yer almadığı için hastalık iyileştirilemiyor ve müzminleşiyor.” 


şçi sağlığının yeterince gözetilmediğini, gösteren bu tutuma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce 
çözüm bulmalı ve işçiler, normal bir kocama yaşına gelmeden bu dünyadan göçüp gitmemelidir. SSK Genel Müdürlüğünü, işçi sağlığına yeni bir duyarlıkla özen göstermeye çağırıyoruz.” 


DİSK'E BAĞLI SENDİKALAR 


1 — ASÍS 292668 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 112/16 
ANKARA 


ASTER-İŞ 
Çakırgöz Sokak 3/5 
Hasköy - İSTANBUL 


BAR-DER-İŞ 28 26 40 
Mimar Kemalettin Mah. Mesih Paga 
Cad. Kızıltaş Sok. 7 
Aksaray - İSTANBUL 


BASIN-İŞ 226197 - 27 67 37 
Divanyolu, Klod Farer Cad. No: 12 
Cagaloglu - ISTANBUL. 


BANK-SEN 48 22 96 - 48 81 25 

Vali Konağı Cad. Yapı ve Kredi Bankası 
Emekli Sandığı Tesisleri Kat: 5, Dai. 3-4 
Nişantaşı - İSTANBUL 


BAYSEN 290934 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 1/10 
Yenişehir - ANKARA 


DEV MADEN-SEN 293940 - 294797 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 

Lozan Apt. No, 2/9 

Yenişehir - ANKARA 


8 — DEVRİMCİ TOPRAK - İŞ 290053 - 29 80 22 


Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 
Yónak Apt. D; 15, K: 5 
Maltepe - ANKARA 


GENEL-İŞ 17 54 59 - 17 52 53 
Süleyman Sırrı Sok. 2/4 
Sıhhiye - ANKARA 


GIDA-İŞ 458985 
Refik Saydam Cad. 3/4 
Tepebaşı - İSTANBUL 


HAS-İŞ 232050 

İnebey Mah. Valide Camii Sok, 
No: 34/5 

Aksaray/İSTANBUL 


HÜRCAM-İŞ: 27 84 02 
Divanyolu Klodfarer Cad. 12/3 
Cagaloglu - ISTANBUL 


İLERİCİ DERİ-İŞ 2826 40 
Mimar Kemalettin Mah, 

Mesih Paşa Cad. Kızıltaş Sok. 7 
Aksaray - İSTANBUL 


14 — KERAMIK-1S 26 49 28 
Divanyolu, Klodfarer Cad. 12/4 
Cagaloglu - ISTANBUL 


15 — LASTİK-İŞ 751565 - 75 15 66 
Londra Asfaltı, 
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 10/2 
Merter - İSTANBUL 


16 — MADEN-İŞ 485074 
Barbaros Bulvarı 58/2 
Beşiktaş - İSTANBUL 


17 — NAKLİYAT-İŞ 
Cibali, Hisaraltı Sok. 98 
Unkapanı - İSTANBUL 


18 — OLEYÍS 188527 - 255419 
Küçükesat Cad. 45/4 
Küçükesat - ANKARA 


I9 — TÜRKİYE PETROL VE KİMYA 
SANAYİİ İŞÇİLERİ 
SENDİKASI 17 48 10 - 25 15 78 
İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. 7/13 
Yenişehir - ANKARA 


20 — Tİ.S. 255687 
Tuna Cad. İnkılap Apt. 5/67 
Yenişehir - ANKARA 


2l — TEKGESİŞ 253193 - 188999 
Rayındır Sok. 37/6 
Yenişehir - ANKARA 


22 — TEKSTİL 268590 
Babıali Cad. Sıhhiye Apt. 19/3 
Cağaloğlu - İSTANBUL 


23 — TÜMKA-İŞ 751565 - 751566 
Londra Asfaltı, 
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 27-29 
Merter - İSTANBUL 


24 — YENİ HABER-İŞ 297116 - 206348 
Mustafa Kemal Bulvarı =- 
Tolluoglu Apt. 71/1-2 
Maltepe - ANKARA 


25 — YERALTI MADEN-İŞ 29 66 92 
Necatibey Cad. 22/21 
Sıhhiye - ANKARA 
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